
MOLUKKEN

Het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers gaf in '8 I de door de minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ingestelde Commissie
Indisch Verzet het volgende algemene beeld 1 :

'Verschillende dorpshoofden op de Molukse eilanden zijn door de bezetter
om het leven gebracht of ernstig mishandeld.. omdat men geen (of geen
onmiddellijk) gehoor gaf aan het bevel van de bezetter tot medewerking aan het
afstaan van arbeidskrachten en/of jonge vrouwen."

Bij de door de bezetter gehouden razzia's werden velen gearresteerd en
vervolgens om het leven gebracht, op grond van het enkele feit dat men bij hen
materiaal had gevonden dat als steunbetuiging werd gezien aan het Nederlands
gezag (de Nederlandse vlag, portretten van leden van het Koninklijk Huis,
etc)."

Ook van een groep die zich aan het Japanse gezag onttrok, maakte het
genoemde Inspraakorgaan melding: een die geleid werd door een ge-
pensioneerde Knil-sergeant, 'oom' Thijs de Fretes. Er zijn er meer ge-
weest, want na de verovering van Ambon en Ceram door de Japanners
zijn daar enkele groepjes gewapende ex-Knil-militairen gaan rondzwer-
ven en het heeft de Japanners in '42 en begin '43 moeite gekost, ze op
te sporen en uit te schakelen. De groep-de Fretes bleef toen nog actief
- de gepensioneerde sergeant gaf zich evenwel over, toen de Japanners
hadden doen weten dat zij, als hij dat naliet, de enkele honderden
Ambonnezen zouden doden die de naam 'de Fretes' droegen. Hij gaf in
augustus '43 zijn guerrilla op en werd onthoofd.

Dat was niet het einde van het verzet op de Molukken.
Op Ceram werd in september '43 een door een Ambonnese korporaal

verraden groep uitgeschakeld, die uit een Ambonnese sergeant, Litama-
hoepoeti, tien Ambonnese soldaten en twee Ambonnese vrouwen be-

1 (CRM) Commissie Indisch Verzet: Rapport (1981), bijlage D 9, p. 2. 2 Die laatsten
waren voor de Japanse bordelen bestemd. ' Van der Plas schreef eind maart '45 aan
de minister van overzeese gebiedsdelen dat hij in Australië 'voortdurend' rapporten
kreeg, 'die getuigen van buitengewone moed en trouw van Indonesiërs. Een der
treffendste gevallen is' berichtte hij, 'dat van de bestuursassistent Manupatty, die
weigerde voor de Japanners te werken, 'omdat', schreef hij hun, 'ik trouw gezworen
heb aan mijn koningin en dus niet voor een vreemde keizer werken wil.' In het bijzijn
van zijn echtgenote, achttienjarige zoon en dochters gemarteld, hield hij voet bij stuk.
Daarop werd hij onthoofd en vroeg de Japanse officier aan Manupatty's zoon: 'Wilt
ge samenwerken of onthoofd worden?' De jongen antwoordde: 'Neemt mijn hoofd'
en werd ter dood gebracht.' (brief, 24 maart 1945, van van der Plas aan J. I. J. M.
Schmutzer, ARA, Alg. Secr., Eerste Zending, XXIII, 53-I)
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