
VERZET EN ILLEGAAL WERK

Het hoofdkwartier van de Kenpeitai op Java was, gelijk al vermeld, in
Batavia gevestigd in het gebouw van de Rechtshogeschool (haar vrou-
welijke gevangenen werden in het daarnaast gelegen vroegere Franse
consulaat, haar mannelijke soms in het er tegenover gelegen politiebureau
opgesloten). In Bandoeng zetelde de Kenpeitai in een ontruimd katholiek
broedertehuis, in Semarang en Soerabaja in het gebouw van de Raad van
Justitie, in Soerakarta in een hotel, in Malang (meer gegevens hebben
wij niet) in de Christelijke muloschool.

Op Java en Sumatra had de Kenpeitai een Japanse generaal-majoor aan
het hoofd, op Borneo (en vermoedelijk ook in de Grote Oost) een
kolonel.

Op Java begon de Kenpeitai met een vrij gering aantal Japanse functio-
narissen maar dat werden er eind '42 ca. vijfhonderd en tenslotte bijna
zevenhonderd: enkele tientallen officieren en overigens onderofficieren
en manschappen, allen met om de linkerarm een witte band met daarin
in rood 'Kenpei': aan die Japanse manschappen werden Indonesische
toegevoegd - hoevelen, is niet bekend. Van die eerste ca. vijfhonderd
Japanners hadden de meesten eerst dienst gedaan in Mandsjoekwo; zij
werden zeer tot hun verrassing op Java ingezet - zij hadden verwacht
een taak te krijgen in op de Sowjet-Unie te veroveren gebieden en
verscheidenen hadden derhalve Russisch geleerd. Een aan het Kenpeitai-
hoofdkwartier te Batavia verbonden Japanse burger duidde na de oorlog
de Kenpeitai-functionarissen aan als' mostly comingfrom peasant backgrounds'
(dit gold eveneens voor de meeste overige lagere Japanse militairen),
'irrational, ultrapatriotic and one-track-minded' 1, anders gezegd: domme en
fanatieke dienstkloppers.

Dat laatste was des te gevaarlijker omdat de Kmpeitai-detachementen,
die elk uit één officier en verscheidene tientallen minderen bestonden
(het grootste, ter sterkte van twee-en-vijftig krachten, in Batavia) met
grote zelfstandigheid mochten optreden. Van Tokio ging geen enkele
leiding uit en de hoofden van de Kenpeitai hadden de sterke neiging om
hun ondergeschikten te dekken. Trouwens, die hoofden waren tevens
voorzitter van de militaire rechtbank: in feite waren de militaire politie
en de militaire rechtspraak dus één. Als het tot rechtspraak kwam! Java
heeft een periode gekend, vanjuli '43 tot maart '44, waarin besloten was,
de militaire rechtbank niet te belasten met nieuwe zaken: in die maanden
konden de Kenpeitai-oiiiciexexi vonnissen wijzen, ook doodvonnissen,
die alleen maar door het hoofd van de Kenpeitai en door een van de

1 Aangehaald in Kanahele, P.273.


