
VERRADERS

stafofficieren van generaal Harada, opperbevelhebber van het japanse
Zestiende Leger, behoefden te worden goedgekeurd, en Sumatra kende
een overeenkomstige uitschakeling van de militaire rechtspraak van
augustus '43 tot maart '44. Op beide eilanden gold in de genoemde
perioden de regel dat de doodvonnissen (op java bijna driehonderd, een
cijfer voor Sumatra is niet bekend) in het geheim ten uitvoer moesten
worden gelegd.

De Kenpeitai had vele helpers: zij werd, gelijk al vermeld, met Indo-
nesiërs uitgebreid, zij had tolken in dienst (Japanse burgers, Chinezen,
Indonesiërs, ook enkele Nederlanders) en zij maakte op grote schaal
gebruik van verraders, die ook wel als celspion optraden; verraders vond
ze onder alle bevolkingsgroepen die in de archipel woonden, en onder
hen waren, wat de Indonesiërs betrof, zowel eenvoudigen als hoogge-
plaatsten.

Naast vaste verraders waren er incidentele die per bewezen dienst
betaald werden: zo werd eind maart '43 op java bekendgemaakt dat elke
Indonesiër die een ondergedoken Nederlander verried, de zeer hoge
beloning van f 500 zou krijgen - wie daarentegen inlichtingen kwam
verstrekken over een onderschept briefje, een afgeluisterd telefoonge-
sprek of een afgeluisterde radio-uitzending, werd veelal met f I afge-
scheept en dat lage bedrag moet men, dunkt ons, niet zien als aanwijzing
dat de Kenpeitai niet in die inlichtingen geïnteresseerd was, maar dat er
velen waren die dat soort gegevens kwamen aanbieden.

Hoeveel verraders waren er? G. H. de Heer die van mei '42 tot augustus
'45 tolk was geweest bij de Kenpeitai-Bandoeng, kon in februari '46 aan
de Nefis de namen geven van negentien Indische Nederlanders die
incidenteel of regelmatig verraad hadden gepleegd, en zei toen voorts
dat 'vele Inlanders' en 'enkele Chinezen' hetzelfde hadden gedaan.' In
een in '85 geschreven studie schatte F. de Rochemont dat de informanten
van de Kenpeitai voor 80 % Indonesiërs, voor 10% Chinezen en voor
10% Europeanen (daaronder dus ook Indische Nederlanders) waren
geweest.' Wat de Indische Nederlanders betrof, bevonden zich onder
hen enkele (door hun internering in Ngawi verbitterde) NSB'ers. Wat
de Indonesiërs betrof: in Soerakarta werd rondverteld dat daar 'tot grote
angst van de bevolking', wel duizend javaanse spionnen rondliepen, 'die
een dubbeltje per dag kregen om iemand aan te brengen.' 3 Wij voegen

I Nefis: Verhoor, 3 febr. 1946, van G. H. de Heer, p. I (IC, 16268). 2 F. de Roche-
mant: 'De Kenpeilai op Java' (1985), p. 43. 3 C. A. Wessel: Verslag (1947), Uittreksel,
p. 3 (IC, collectie dagboeken, 83)·
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