
MARTELINGEN

vierkante meter, wordt ingenomen door privaat en waterbak, verder zitten er
reeds een achttal Chinezen, Madoerezen en Ambonnezen in de celopgesloten.
Zij zitten langs de muren en zij leunen - dat mocht bij de vorige Kenpeitai niet,
maar is hier vrijelijk toegestaan, omdat hieraan niet te ontkomen is wegens de
overvolheid .

. . . Dagelijks komen er mensen voor onderzoek binnen: Chinese handelaren,
dessa-hoofden, hadji's, onnozelen en bedelaars. Velen zitten het hoofd te schud-
den. Inderdaad, voor ons allen is het verbijsterend als wij plotseling tot het besef
komen dat wij voor niets als een dier in zo'n hok zijn gedreven en je daar zit te
zitten ... De Chinezen zitten rustig, zij bemoeien zich met niemand, dat is te
gevaarlijk. Je kunt nooit weten wat de waker doet, mocht hij het bemerken.'

Enige tijd later:

'Wij hebben nu een overzicht over wat er in de cellen zit: in totaal drie-en-
tachtig man. Zij allen en die nog komen zullen, worden beschuldigd van steun-
verlening aan de vijand in geld, van berichtgeving of van sabotage' -

beschuldigd - en die schuld moest toegegeven worden.

*

Wij willen enkele voorbeelden geven van wat zich bij de Kenpeitai-
verhoren heeft afgespeeld.

Ir. Kramers secretaresse werd in augustus '43 (hij was een maand
tevoren in gevangenschap overleden) door het hoofd van de Kenpeitai-
Buitenzorg, ]osjida, opgehaald. 'De eerste dag', aldus de verklaring die
zij in april '47 aflegde,

'werd ik door Josjida alleen in diens kamer van's morgens ca. acht uur tot
's nachts ca. twee uur vrijwel aan één stuk aan een verhoor onderworpen.
Gedurende al die tijd was het mij niet toegestaan te eten of te drinken. Het
verhoor werd in slecht Engels door deze Josjida gevoerd ... Ik werd als een beest
behandeld. Het grootste deel van de dag en avond was ik gedwongen te knielen.
Ik lag met mijn knieën op de stenen vloer en mocht van hem niet doorzakken
... Daarbij werd ik onophoudelijk door Josjida met een gespleten bamboestok,
lengte ca. I meter 60, dikte ca. 5 cm, hardhandig bewerkt. Hij sloeg mij langdurig
en overal waar hij mij maar raken kon. Deze mishandeling was zeer pijnlijk en
bijna onhoudbaar. Ik herinner mij dat ik die dag van uitputting één maal zelfs
het bewustzijn verloor. Ter afwisseling martelde hij mij met een priem onder de
nagels van mijn handen. Ook joeg hij mij vrees aan door een gloeiende naald in
de buurt van mijn ogen te brengen.


