
MARTELINGEN

arrestanten, althans zeer zwaar lichamelijk en geestelijk lijden ... heeft veroor-
zaakt.' 1

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit niet een representatief
overzicht is: zó trad de Kenpeitai niet alleen in Bandoeng, maar ook elders
op Java alsmede in de Buitengewesten Op2 en de PID toonde zich over
het algemeen een toegewijde leerling van de Japanse meester.

Een voorbeeld.
In '45 werd in Malang de al vaker aangehaalde ex-lerares op grond van

het feit dat zij enige medische kennis had en wat medicijnen bezat, te hulp
geroepen bij enkele (vermoedelijk Indisch-N ederlandse) meisj es, die door
de PID waren vrijgelaten. 'Mijn binnenkomst', schreefzij later,

'werd met vreugde begroet, maar ook met wat verlegenheid. De meisjes waren
uiterst verlegen om zich te laten onderzoeken, wat ze uiteindelijk toch moesten
toelaten. Ze hadden schurft in en om de schaamdelen. Toen ik ze had behandeld,
en nog wat bleef zitten, kwamen daar ook de verhalen los. Zonder uitzondering
waren ze allemaal 'opgehangen': de polsen op de rug vastgebonden en dan
achterwaarts omhoog gehesen. Bij sommigen waren de pezen onder de armen,
naast de borst, gescheurd. In die houding hingen ze een kwartier, terwijl ze
tegelijkertijd werden verhoord. Na dit kwartier werden ze met een dreun op de
grond neergelaten. Als ze dan door de ontzettende pijn op de grond bleven liggen,
werden ze geschopt en weer opgehangen. Weer anderen werden, nadat ze
spiernaakt om een tafel moesten rennen tot ze geen adem meer hadden, met
sigaretten gebrand: tepels en schaamdelen, vooralom de vagina, moesten het
ontgelden.

De inlandse beulen gingen met hun penis op de hoofden van de naakte,
gehurkte meisjes zitten. Handen en voetzolen werden geroosterd terwijl een
kruisverhoor werd afgenomen. En waarom ging het eigenlijk? Om nonsens,
kleinigheden. Het was zuiver sadisme, alleen om de dodelijke angst te zien of
de uitwerking van diverse martelingen gade te slaan.' 3

1 TKR-Batavia: Vonnis inzake de Kenpeitai-Bandoeng, p. 3-4. 2 Wij vermelden in
-dit verband dat het de Kenpeitai is geweest die in maart '45 op Halmaheira in de
noordelijke Molukken een gehele kolonie melaatsen uitroeide. Er moesten toen in
verband met de nadering van MacArthurs strijdkrachten enkele kampongs op het eiland
ontruimd worden en dit was het Japanse leger wat de kampong der melaatsen betrof,
te lastig. Het betrof hier ca. veertig melaatsen, de helft vrouwen en kinderen. De
betrokken Kenpeitai-officier verklaarde in september '47 tijdens zijn proces dat hij met
de betrokkenen medelijden had gehad. 'Ikvond het', zei hij, 'ook ergvies deze mensen
te moeten onthoofden. Dat kon wel eens een ernstig besmettingsgevaar opleveren.'
(TKR-Morotai: p.v., 12 sept. I947, in NL p.252). 3 M. Moscou-de Ruyter: Vogelvrij,
p. I83-84·


