
GEVANGENISSEN OP JAVA

neerkwam, want de toestanden in de gevangenissen waarin men de straf
moest uitzitten, waren deplorabel. Door de Japanners werd nauwelijks
toezicht op de gevangenissen uitgeoefend, de algemene schaarste aan
levensmiddelen die zich ging aftekenen (meer hierover in het volgende
hoofdstuk), leidde er toe dat slechts hongerrantsoenen werden verstrekt,
onder het slechtbetaalde Indonesische gevangenispersoneel kwam veel
corruptie voor, menig personeelslid schepte er behagen in, de Neder-
landse en Indisch-Nederlandse gevangenen (onder deze laatsten in '44
en '45 op Java veel jongeren, over wie wij in hoofdstuk 10 zullen
schrijven) extra-slecht te behandelen en in menige gevangenis hadden
de Indonesische zware misdadigers die er opgesloten zaten of werden,
een zekere machtspositie kunnen opbouwen ten nadele van alle overige
gevangenen.

In en bij Batavia waren vier gevangenissen: Boekit Doeri, Glodok,
Struiswijk en Tjipinang. De eerste drie werden in '42 gebruikt als inter-
neringsoord voor een deel van de in Batavia opgepakte mannen en
Struiswijk bovendien in '44 als krijgsgevangenenkamp voor officieren
- wij komen er in de hoofdstukken 8 en 9 op terug. Tjipinang daarentegen
werd een gevangenis waarin veroordeelden terechtkwamen.

Tjipinang was een oude gevangenis. Hoeveel werkelijke en vermeende
illegale werkers er in totaal gevangen hebben gezeten, is niet bekend en
wij hebben er slechts drie beschrijvingen van: een van de Jezuïetenpater
c.Teppema die er anderhalf jaar opgesloten zat, en twee van gevangenen
die er elk ongeveer een jaar gedetineerd waren: de Semarangse commis-
sarisvan politie W. Haccou en de samensteller van het illegale nieuwsblad
'Rood-wit-blauw', Th. Jans.

Teppema kwam er in september '42 met vijf andere gevangenen lil

'een vrij ruime cel' terecht. 'Het leven', schreef hij,

'was er vrij zwaar, maar toch veel beter dan bij de krijgsraad. Nooit mislezen,
behalve met Pasen en Kerstmis; de hele dag matten vlechten. Voeding: rijst met
harde groenten, nooit vlees ... Een ontzettend saai en troosteloos leven. De
voeding werd hoe langer hoe minder; de honger begon te knagen, en altijd maar
matten vlechten. Onze bewakers waren inlandse cipiers, sommigen waren lastig,
de meesten onverschillig, een enkele gaf ons wel eens sigaretten.' I

Ongeveer een half jaar na pater Teppema werden Jans en Haccou in
Tjipinang opgesloten. Daar waren toen, schrijft Haccou, 'ca. zeshonderd
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