
VERZET EN ILLEGAAL WERK

gehele gezinnen: man, vrouwen kinderen. Men kreeg ook hier heel
weinig te eten. 'Nog niet eenmaal per maand', aldus later de vrouw van
een Indische Nederlander ',

'een brokje suiker, verder geen korrel, nooit iets dat zout smaakt. Nooit een
vrucht, nooit echte groente, nooit een vezeltje vlees. Niets ooit, behalve ISO gram
rijst per dag met de kom bladeren die je samen kunt drukken tot ze op een lepel
passen. En tweemaal per dag het pink-lange visje.' 2

Tijdens de natte moesson was het leven in de cellen nog moeilijker dan
tijdens de droge:

'Op het gat in de grond, dat onze wc is, vooraan in de cel, ligt een houten
deksel. Maar de riolen schijnen het water niet te kunnen verwerken, stinkend
vocht loopt over de vloer, de houten deksel stijgt omhoog en drijft rond op een
aanzwellende stroom tussen de uitwerpselen van tallozen. Dan komt met het
aangolvend vuil een vreselijke onderwereld van glimmende insecten naar boven.
Ze komen er allemaal uit, ze zwemmen, krabbelen, kruipen op elkaar in de traag
wassende kolken. Ze klimmen bij honderden tegen onze muren op, een leger
duizendpoten en kakkerlakken, torren en schorpioenen, monsterachtiger dan
Jeroen Bosch kon schilderen, want het bewéégt. Wij kijken verstard, misselijk in
een stijgende angst, de rug ijskoud, 'kijk toch op mijn rug'. Wij worden vochtig
beslagen door de verstikkende lucht. Dit gruwelijke is niet te verdragen.' 3

Deze schrijfster vernam na de oorlog dat van de ca. drieduizend
gevangenen vijf-zesde was omgekomen, 'de inheemsen hebben het niet
beter gehad dan wij.' 4

Uit de Soekamiskin-gevangenis werden injanuari '45 ca. driehonderd
Nederlandse en Indisch-Nederlandse gevangenen overgebracht naar de
oude gevangenis te Arnbarawa, bezuiden Semarang. 'De reis', aldus later
een Nederlands bestuursambtenaar,

'maakten we met vijven aan elkaar geboeid. Wat dat zeggen wil, laat zich moeilijk
beschrijven ... De aankomst in de gevangenis ... zal voor altijd als een nacht-
merrie in mijn geheugen gegrift staan. Nauwelijks waren we binnen of we
moesten in rijen hurken, waarna we zonder meer (blijkbaar ter kennismaking)
onbarmhartig werden geschopt en geslagen door een aantal bewakers. Daarna
moesten we ons ... spiernaakt uitkleden, onder slaan en schelden andere gevan-
geniskleren aantrekken, waarna we, na eerst nog wat eten te hebben gekregen,

I Zij zat met haar kind in dezelfde gevangenis als haar man opgesloten - zij mocht
haar man pas zien, nadat deze van ontbering was bezweken. 2 A. Mac Gillavry: Je
kunt niet altijd huilen, p. 112. 3 A.v., p. 129. 4 A.v., p. 1)2.
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