GEINTERNEERDEN

*

De Japanse kampstaven waren zeer klein: bij de kleinere kampen waren
er een of twee Japanners, bij de grote wat meer, maar ook bij een
vrouwen- en kinderkamp als de Tjideng-wijk te Batavia waar zich ten-
slotte meer dan tienduizend geinterneerden bevonden, werden het er
toch nooit meer dan tien. Hoe zij zich gedroegen, hing in veel opzichten
af van de persoonlijkheid van de Japanse kampcommandant.

De commandant van Kampili, sergeant Jamadji, is niet de enige
geweest die gunstig is beoordeeld. De interneringskampen op Brits-
Borneo (daar verbleven ook de geinterneerden uit het westen van Ne-
derlands-Borneo) stonden onder een Japanse officier die humaan optrad.!
Tjideng had van april ’43 tot april '44 een commandant die, aldus een
ex-geinterneerde in april ’46, ‘er altijd voor gezorgd heeft dat alle orders
van Headguarters zo mild mogelijk werden doorgegeven. Hij vond bjj
aanvraag van permits dit feitelijk altijd goed ... Hij is altijd fatsoenlijk
geweest.’? De eerste commandant van het mannen-interneringskamp
Unie-~kampong (bij Belawan op Sumatra) was ‘de kwaadste niet. Hij doet
geen goed en hij doet geen kwaad . . . Wij noemen hem Jan Slof’® Het
vrouwen- en kinderkamp Gloegoer bij Medan kreeg begin juli ’45 een
nieuwe Japanse commandant die ‘een fidele vent’ was. ‘Nog nooit’, aldus
T. van Eyk-van Velsen,

‘heb ik iets goeds van een Jap kunnen horen, maar tegen deze kerel kun je niets
hebben ... Hij zorgt werkelijk voor ons en is overal bij. Hij werkt zelfs mee.
Heeft de hele dag pret, maar jaagt je wel op, alleen: op een prettige manier. Hij
zegt dat we hard moeten werken, maar hij zal voor veel eten zorgen. We hebben
daarstraks ook extra rijst gekregen.’

Ruim een jaar eerder evenwel kreeg bij datzelfde Medan een van de
kampleiders van het mannenkamp Belawan Estate van de Japanner die
hij op het stijgend aantal sterfgevallen had gewezen, te horen: ‘Laat ze
maar doodgaan.”® Zo ook in het kamp te Ambarawa, waar begin ’45 ca.

! Van de in totaal ca. vijfhonderddertig geinterneerden zijn dertig overleden, op
Nederlands-Borneo eveneens dertig van in totaal ca. tweehonderdveertig geinterneer-
den. ? Dutch Dfisplaced] Plersons] Camp Kandy (Ceylon): ‘Verslag van verhoor van
L. Perelaer’ (2 april 1946), p. 3 (IC, 16289). > Willem Brandt: De gele terreur, p.
42. * Van Eyk-van Velsen, p. 149 (13 juli 1945). 5 H. L. Leffelaar: Leven op rantsoen,

p. 108 (30 april 1944).
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