KAMPSTAVEN

tweeduizend bejaarde mannen van West- en Midden-Java werden ge-
concentreerd. ‘Het aantal sterfgevallen was’, aldus later D. M. G. Koch
(oprichter van het tijdschrift Kritiek en Opbouw),

‘al onmiddellijk zeven 2 acht per dag en steeg geleidelijk tot veertien. Toen ging
ik naar de Japanse commandant om hem te vragen, de voedselvoorziening te
verbeteren. Hij antwoordde dat, zodra wij het tot vijftien sterfgevallen per dag
zouden hebben gebracht, hij er eens over denken zou voor beter voedsel te
zorgen. Als de bevrijding drie maanden later gekomen was, zou het gehele kamp
uitgestorven zijn.’*

In het vrouwen- en kinderkamp Halmaheira (een van de kampen te
Semarang) deed een Japans kamphoofd zijn intrede die zo hard sloeg,
‘dat hij’, aldus een geinterneerde, Eliza Thomson,

‘onmiddellijk de bijnaam ‘Satengah mati’ kreeg, wat ‘half dood’ betekent. [Hij]
was een intens gemene vent. Wanneer hij een vrouw tegenkwam, liep zij het
risico dat hij zijn sigaret in een van haar neusgaten of tussen haar vingers uitdrukte;
ook haalde hij zijn vinger geregeld over de gezichten om te kijken of deze
gepoederd waren. Zo ja, dan schroomde hij niet zijn slachtoffer half dood te
slaan.’?

Berucht maakte zich vooral de Japanner die van april *44 af als com-
mandant van Tjideng optrad: luitenant Kenitsji Sonei. Hij had zich eerder
als commandant van het krijgsgevangenencomplex in het kampement
van het Xde bataljon te Batavia hoogst grillig gedragen; generaal Schol-
ten, die in januari '43 als lid van de Special Party werd afgevoerd, noemt
hem ‘de minst slechte Japanse kampcommandant met wie wij te maken
hebben gehad’, maar ook Scholten was het opgevallen dat Sonei met die
eigenaardige ‘omslag’ welke zich zo vaak bij Japanners manifesteerde,
van het ene moment op het andere in wilde drift kon ontsteken:

‘Soms kon je met hem een fatsoenlijk gesprek beginnen, dan weer barstte hjj
ineens in woede los en verweet hij ons geen harakiri te hebben gepleegd. Ook
sloeg hij eens met zijn sabel dam- en schaakborden van de tafels, vernielde hij
stoelen en banken en schreeuwde ons dan toe dat wij maar zaten te lanterfanten
alsof er geen oorlog was waarin Japan voor zijn naakte bestaan vocht!™

' D. M. G. Koch: Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesié (1956), p. 245. * Eliza
Thomson: ‘Satengah mati’, p. 52. > P. Scholten: Op reis met de ‘Special Party’, p. 82.
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