
GEÏNTERNEERDEN

Na Scholtens vertrek liet Sonei zijn drift bij menige gelegenheid de
vrije teugel: hij mishandelde Ambonnezen die zich niet als heiho wilden
opgeven, liet gezonde en zieke krijgsgevangenen urenlang op appèl staan
(één keer achttien uur lang) en gaf menigmaal persoonlijk officieren een
aframmeling; bij het minste of geringste sloot hij voorts de cantine van
het krijgsgevangenenkamp. Als commandant van het vrouwen- en kin-
derkamp Tjideng trad hij nog onbarmhartiger op. Strafappèls waren
schering en inslag en daarbij liet hij toe dat grote apen het kamp binnen-
kwamen die vrouwen en kinderen beten; eind september '44 gelastte hij
voor alle vrouwen en kinderen, ook voor de zieken, een appèl dat duurde
van zeven uur 's avonds tot middernacht en de volgende dag een dat
duurde van half twee 's middags tot elf uur 's avonds. In juni '45 liet hij
voorts, nadat hij het aanwezige brood in de grond had laten stoppen, drie
dagen lang geen eten uitdelen. Later in die maand werd hij, tot kapitein
bevorderd, benoemd tot hoofd van het Japanse kantoor voor alle gevan-
genenkampen op Java. Op de zoste legde hij zijn functie in Tjideng neer;
hij bleef er nog enkele dagen, vermoedelijk om zijn opvolger te leren
hoe men diende op te treden. Op 21 juni nu deed in het kamp het gerucht
de ronde dat er vrede was. Tientallen vrouwen gingen aan de kampom-
heining bij toegesnelde inheemsen kleren ruilen tegen voedsel. Sonei
werd gewaarschuwd door een der geïnterneerde vrouwen die met haar
dochter, Sonei's maîtresse, in een huisje naast het zijne woonde. Het
eerste dat hij toen deed, was twee jonge vrouwen die tot het verboden
contact waren overgegaan, met de hoofden tegen elkaar te slaan en op
ruwe wijze kaal te knippen - terwijl het bloed langs hun gezicht liep,
werden zij urenlang in de brandende zon gezet. Vervolgens eiste hij van
de barakhoofden dat ze hem driehonderd vrouwen moesten bezorgen
die tot clandestiene ruilhandel waren overgegaan. Die driehonderd,
onder dezen verscheidene vrijwilligsters, kwamen zich aanmelden. Zij
werden een avond en een nacht lang mishandeld, waarbij Sonei een fles
whisky leeg dronk. Meer dan vijftig vrouwen werden bovendien kaal-
geschoren: het haar werd hun door inheemse hulpsoldaten, heiho's,
afgeknipt en daarna ging Sonei met een tondeuse de hoofdhuid bewer-
ken. 'Tot de morgen', aldus een kampbewoonster, 'bleven het gillen van
de vrouwen en het gebrul van Sonei aanhouden."

Het was het beste wanneer men deze en dergelijke mishandelingen
doorstond zonder een kik te geven. 'Terugslaan', aldus dr. van Velden, 'be-

I M. Leatenua-van Os: 'Verslag' (27 mei 1946), p. 12.


