
WERK

(werkers kregen per dag 100 gram extra voedsel en 15 cent'), moesten
mannen uit de kampen te Bandoeng en Tjimahi van juli '45 af op de
Bandoengse hoogvlakte eennieuwe spoorlijn aanleggen. Vóór die spoor-
wegaanleg (er is stevig bij gesaboteerd) moesten in Tjimahi door een
speciale ploeg bajonetten en andere militaire uitrustingsstukken worden
vervaardigd en in '44 werden in een kamp te Bandoeng ca. zeshonderd
mannen aangewezen voor werk op het vliegveld Andir; toen gebleken
was dat men er startbanen moest aanleggen, weigerden de tweede dag
ca. zestig geïnterneerden om weer aan de arbeid te gaan. De eerste die
toen door de Japanners werd verhoord, was een van de vroegere con-
troleurs van de residentie Kediri, die op de vraag waarom hij het werken
op Andir weigerde, zei: 'Aangezien gij militair werk van mij verlangt,
moet ik als Nederlander weigeren' - 'een moedig en waardig antwoord',
vond een mede-geïnterneerde, J. M. J. Morsink, eerder ambtenaar van
het Kantoor van de Adviseur Inlandse Zaken.' De zestig weigeraars
werden mishandeld maar hun weigering werd aanvaard. 'Dat', aldus
verder Morsink,

'ca. vijfbonderdveertig personen bij deze gelegenheid zonder meer gebukt heb-
ben voor de Japanse methodes, is nog begrijpelijk, doch dat het een President
van een Hooggerechtshof moest zijn' die daarna nog een theorie wist te verkon-
digen dat de gevergde arbeid door de vijand mocht worden geëist, is beneden
hetgeen rapporteur als acceptabel beschouwt."

Geïnterneerde vrouwen kregen in de 'militaire' fase werk te doen dat
verband hield met de bouw van houten schepen: touw draaien, houten
spijkers maken, boombast lospluizen", of tot de uitrusting van militairen
bijdroeg: kleren en handschoenen naaien (dat laatste was, aldus H. Helf-
ferich-Koch, 'een afschuwelijk peuterwerk"}, sokken en broekbanden
breien, petjes maken of er vetergaten in aanbrengen, distinctieven op
uniformen borduren, matrassen maken. Eén geval van weigering is
bekend (er kunnen er meer zijn geweest): in het Halmaheirakamp te
Semarang werd in augustus '44 door negen geïnterneerde vrouwen
geweigerd, soldatenpetjes te maken. De negen weigeraarsters kregen eerst
een kaakslag, werden vervolgens vijf dagen lang verhoord en met knup-

, Dat geld werd, schijnt het, menigmaal in de kampkas gestort - de betrokkenen
kregen dus niets in handen. 2 J. M. J. Morsink: 'Kort verslag', p. 5. 3 President
van het Hooggerechtshof was sinds '37 mr. J. Elshout. 'J. M. J. Morsink: 'Kort
verslag', p. 5. 5 De pluizen werden gebruikt om naden te dichten. 6 Helfferich-
Koch, p. 164.


