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voornamelijk uit zeer eiwitrijke bonensoorten . . ., suiker, vis, vruchten en spe-
cerijen, maar de kampleveranciers hielden zich meermalen niet aan de bestellin-
gen of stuurden minderwaardige kwaliteiten binnen" —

men stond machteloos tegenover dergelijke chicanes en malversaties.
Daar kwam bij dat het smokkelen in de ‘militaire’ fase aanzienlijk
riskanter was: de kampen stonden nu onder Japanse militairen en de
inheemse politie-agenten waren als bewakers vervangen door Koreanen
en (ook al hier en daar eerder ingeschakelde) inheemse hulpsoldaten, Aei-
ho’s, die door de Japanners in anti-Westerse geest waren gevormd. Op
die kampsmokkel komen wij nog terug.?

In de meeste kampen kostte het grote moeite om van de weinige
levensmiddelen die binnenkwamen, een maaltijd te maken. Het was
zwaar werken in de gaarkeukens! ‘Eigenlijk’ was dat, aldus een geinter-
neerde in het kamp Lampersari (Semarang) (elders was het niet anders),

zo afschuwelijk, dat we’, aldus later een geinterneerde in een van de kampen te
Semarang, ‘zelfs in de ergste hongerperiode de grootste moeite hadden om het naar
binnen te krijgen. Een van ons telde meestal tot drie en dan namen we een hap terwijl
we onze neus dichtknepen.’ (Carla Vermeer-van Berkum: Dagboek uit Japanse kampen
"44—45, p. 130 (verder aan te halen als: Vermeer-van Berkum)). De pap had een hoog
waterbindend vermogen en bevorderde daardoor het ontstaan van hongeroedeem.

! Van Velden, p. 349. ? Vermelding verdient dat de Japanse autoriteiten in Ban-
doeng in de laatste week van april ’44 aan het plaatselijk comité van Indische
Nederlanders verlof verleenden om op ’s keizers verjaardag, de 29ste (een zaterdag),
geschenken te brengen zowel aan de krijgsgevangenen als aan de geinterneerden. ‘Het
is’, noteerde Bouwer op donderdag de 27ste, ‘kort dag, maar de mare verspreidt zich
met fantastische snelheid door de stad. Van woensdag af worden winkels bestormd
... Alles mag worden gezonden: kleren, rijst, andere levensmiddelen, schoenen,
sigaretten, sigaren, tabak en wat al niet . .. De inzameling neemt het karakter aan van
een fel protest van de zijde der Europese bevolking tegen de behandeling die de
Japanners krijgsgevangenen en geinterneerden hebben doen ondergaan. Zij die met
de organisatie zijn belast, worden van alle kanten overstroomd met geld van personen
die niet in staat zijn voor de 29ste zelf de nodige inkopen te doen. De gezagsgetrouwe
Indonesische en Chinese bevolking’ (d.w.z. getrouw aan het Nederlands gezag) ‘doet
openlijk schenkingen. De winkels raken snel leeg.’ (Bouwer: ‘Dagboek’, p. 238). Et
werden als gevolg van deze inzamelingsactie op de 29ste 48 karren met diverse gaven
naar de kampen gereden: 24 naar de krijgsgevangenen- en geinterneerden-kampen te
Tjimahi, 24 naar het geinterneerden-kamp voor mannen te Bandoeng — hulpverlening
aan de vrouwen- en kinderkampen te Bandoeng werd door de Japanners niet nodig
geacht. ‘Er is’, schreef Bouwer enkele dagen later, ‘veel rijst en suiker gezonden,
artikelen die inderdaad het meeste nodig waren. Aan baar geld is een bedrag van ruim
f 4000 binnengekomen. Dit bedrag valt mij nogal tegen. Het kon bovendien niet
geheel besteed worden, omdat er feitelijk niets meer te koop was.” (a.v., p. 24142

(5 mei 1944)).
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