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'een klein epos. De vrouwen die daar elke dag (en elke nacht) werkten bij de hete
vuren, gewoonlijk op hun blote voeten, en de loodzware kooktanks moesten
versjouwen en tillen op de slecht gemetselde muurtjes die ook wel eens afbrok-
kelden, waardoor zo'n kokende kookketelomviel en de gloeiende pap over de
blote voeten stroomde, verrichtten een bovenmenselijke taak. En dan te denken
aan de ellende van gebrek aan hout, of slecht hout dat helemaal niet wilde
branden, en aan het jachtige gevoel dat er duizenden hongerige vrouwen en
kinderen wachtten tot de etensuitdeling kon beginnen - het is geweldig wat deze
vrouwen en meisjes hebben gepresteerd. Zij wisten van een minuscule hoeveel-
heid vlees en een beetje groente (meestal kool) nog een eetbare sajoerte maken.'!

Al die moeite ten spijt werd in toenemende mate honger geleden."
Dat leidde tot de reacties die zich voordoen in alle dwanggemeenschap-
pen waar men te weinig voedsel krijgt: 'iedereen', aldus dr. van Velden,
'schreef recepten over; aanwezige kookboeken gingen van hand tot hand;
hoe uitheemser en buitenissiger het recept, hoe beter. Men maakte voor
elkander als geschenk mooi geschreven receptenboekjes, verlucht met
tekeningen ... Wel was irriterend dat in de meeste romans' (verscheidene
kampen hadden een bibliotheek, gevormd uit in de internering meege-
nomen boeken) 'zo veel gegeten en gedronken werd. Dit was ons vroeger
nooit opgevallen, maar maakte ze nu soms onleesbaar." 'Er waren man-
nen', schreef H. L. Leffelaar op grond van zijn ervaringen in diverse
mannenkampen op Sumatra, 'die urenlang bewegingloos op hun bed
konden liggen met een pagina uit Life voor zich, waarop schotels met
exclusieve gerechten stonden afgebeeld ... Anderen hielden nauwkeurig
lijsten bij van aanbevolen eetgelegenheden in Holland." Natuurlijk
kwamen er ook ruzies over het eten voor, vooral als dat niet strikt
rechtvaardig was verdeeld (over diegenen die regelmatig naar verhouding
meer te eten kregen, zullen wij straks schrijven). 'Ik zie nog altijd', aldus
weer Leffelaar, 'de seance voor me waarmee in Siringoringo' (het kamp
waarin tenslotte ca. tweeduizend mannen en jongens uit het gebied van
Medan geïnterneerd waren),

'de vis werd verdeeld. Aangezien wij geen vlees meer kregen, was deze distributie
van onproportioneel belang. Er was een hele middag voor nodig. Op een grote
zinken plaat werd de inhoud van een half emmertje uitgespreid. Daarvan werden
gelijke porties gemaakt, kruimpje voor kruimpje. En vanaf hun bedden keken de
mannen toe, tersluiks en ofhet hun in het minst niet aanging. In andere barakken

I Boissevain, p. 154. 2 En dorst! In veel kampen was er voortdurend of bij tijd en
wijle tekort aan drinkwater. ' Van Velden, p. 415-16. 4 H. L. Leffelaar: Leven op
rantsoen, p. 87.


