
GEÏNTERNEERDEN

zieken was in werkelijkheid nog groter, want wie zich nog kon voort-
bewegen en geen hoge koorts had, werd, hoeveel moeite artsen zich
daartoe ook gaven, door de Japanse kampcommandanten niet als zieke
erkend.

Bijna een ieder vermagerde, velen in extreme mate', en had het door
de onvoldoende verbranding in het lichaam vaak koud, de tropische
warmte ten spijt. Bij de meeste vrouwen hield de menstruatie op ('het
verontrustte de vrouwen slechts in het begin', schrijft dr. van Velden,
'later werd het beschouwd als een zorg minder'"), kinderen groeiden niet
of nauwelijks. Het gebrek aan voedsel en vooralook het tekort aan
vitaminen leidden tot de ziekteverschijnselen die wij in het hoofdstuk
over de krijgsgevangenen al signaleerden: brandende voeten, nachtblind-
heid (bijna alleen bij mannen), huidontstekingen. Ook schurft kwam vaak
voor en tropenwonden waren niet zeldzaam. Er kwamen voorts veel meer
patiënten die aan dysenterie en andere besmettelijke ziekten leden (niet
aan typhus en cholera, want daartegen lieten de Japanse legers over het
algemeen de geïnterneerden elke zes maanden inenten) - veel kinderen
stierven aan difterie. Ook braken in de vrouwen- en kinderkampen bij
tijd en wijle epidemieën van mazelen en kinkhoest uit. Het gevaarlijkst
evenwel, al of niet in combinatie met dysenterie, was de ziekte die men
in de hongerwinter in West-Nederland 'de hongerziekte' ging noemen,
en die ook in Indië velen deed bezwijken.

In de grote karnpen waren steeds ziekenbarakken (alsook barakken
voor geesteszieken"), maar in '44 vonden de Japanners goed dat ernstige
patiënten in speciale afdelingen van de grootste kampen werden onder-
gebracht; bovendien werden op Java in '45 twee kloosters: een bij
Batavia, een bij Bandoeng, aangewezen als speciaal ziekenhuis, resp. voor
vrouwen en voor mannen. Een behoorlijke ziekenhuis-inventaris was er
overigens niet, de patiënten lagen op dunne matrassen, ten prooi aan

1 Carla van Berkum, in I930 geboren, schreef na een periode van ziekte eind juni '45
in haar dagboek: 'Ik ben nu zo mager. Ik heb een wasbord, m'n bekkeneinden steken
uit als punten en daar blijven m'n broeken op zitten. De botten van mijn knieën steken
uit. Van m'n dikke dijen is niets meer over ... 's Avonds weet ik gewoon niet hoe
ik liggen moet.' Twee dagen later: 'Ik moest vanochtend zo lachen, want midden in
een hevige omhelzing kwamen we tot de ontdekking dat we elkaar alleen maar pijn
deden met onze botten en dat we maar speciale kussentjes moeten maken, zoiets als
vioolkussentjes.' (Vermeer-van Berkum, p. I60-61 (30 juni, 2 juli 1945)). 2 Van
Velden, p. 360. 3 Uit sommige kampen werden de geesteszieken naar Indonesische
krankzinnigengestichten overgebracht; van dezen zijn maar weinigen in leven geble-
ven.
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