
GEÏNTERNEERDEN

van keuken en winkel' - andere evenwel waar controleploegen moesten
worden gevormd die slechts met veel moeite aan het werk konden gaan;
een enkel kamp was er zelfs (Kampong Makassar, even bezuiden Batavia,
waar van januari '45 af ca. zes-en-dertighonderd vrouwen en kinderen
geïnterneerd waren) waar de leiding van de keuken en die van de
voorraden met steun van de Japanse kampstaf een deel van de kamp-
voorraden gebruikte voor het bedrijven van zwarte handel.'

Schrijft dr. van Velden dat 'de meesten' zich 'wel eens' een extra-hap
toeëigenden, scherper laat zich Elias uit, allereerst over de kampbewoners
in het algemeen, van wie, schrijft hij (ietwat zwartgallig, dunkt ons),
'98% er geen kwaad in zag om extra eten aan de gemeenschap te ontstelen
of om op slinkse wijze een extra portie eten te bemachtigen'," en
vervolgens over alle, onder de Japanners werkzame, kampfunctionaris-
sen:

'Het is alleen maar het constateren van een nuchter feit: ondanks het zenuw-
slopende werk van de kampbesturen en de voortdurende dreigementen van de
Japanner is er vrijwel geen enkel bestuurslid, noch een van de lagere goden, uit
gebrek aan calorieën gestorven. Hongeroedeem kwam bij kampleiders niet voor,
noch bij het bestuur van kampkeukens, technische diensten, werkbazen en
dergelijke. Juist dat heel kleine beetje (of misschien wel betrekkelijk heel grote
beetje) méér eten dat zij wisten te bemachtigen, heeft hen er doorheen geholpen."

In het kamp te Tjimahi, het vroegere krijgsgevangenenkamp, waarin
in '44 meer dan tienduizend mannen geïnterneerd waren, onder hen
Fransen, Engelsen, Irakese Joden en zeshonderd Chinezen (die laatsten
waren uit de oude gevangenis in Bantam overgebracht), was een grote,
met prikkeldraad omrasterde keukenafdeling waar af en toe karbouwen
werden geslacht; de slagers heetten er 'de kannibalen' - 'terecht ove-
rigens', schreef een der geïnterneerden,

'want onder de ogen van honderden mensen die hongerig toekeken, schroomden
zij niet om zo nu en dan een stuk rauw karbouwenvlees op te eten ... Het hele

I A.v., p. 384. 2 'Deze mensen', aldus in april '46 een andere geïnterneerde van
Kampong Makassar, die de voorraadploeg goed had kunnen gadeslaan, 'aten meestal
hun eten niet op, niettegenstaande iedereen honger had. Zij zetten het om in juwelen
... (Zij) gaven elkaar prachtige cadeaux, toen iedereen platzak was. Zij aten geregeld
nasi-goreng, altijd gemaakt met "n beetje olie dat toevallig nog over was." (Dutch
DP-Camp Ceylon: 'Verslag van verhoor, 2 april 1946,van L. Perelaer', p. 6). 'Elias,
p. 153. 4 A.v., p. 151.
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