GEINTERNEERDEN

inheemse politie-agenten. ‘Het kamp liep uit’, aldus de kampleidster in
haar verslag,

‘velen hielpen mee. Eindelijk werd de agenten bevolen het gevecht te staken. Het
[kamp]bestuur werd voor dit incident verantwoordelijk gesteld en gesommeerd
in de auto mee te gaan naar de Japanse resident om zich tegenover deze te
verantwoorden. Daartegen verzetten zich de verzamelde kampbewoners. Weder-
om dreigde men slaags te raken. Tenslotte reden de Japanners allen weg met de
bedreiging nog die avond terug te zullen komen.”

Zij kwamen pas terug in oktober — ook toen werd met collectief verzet
voorkomen dat meisjes werden meegenomen.

In het vrouwenkamp te Brastagi werd in mei ’42 bij twee gelegenheden
aan acht vrouwen onder dreigementen duidelijk gemaakt dat zij zich voor
werk in een verblijf van Japanse officieren ter beschikking moesten
stellen ~ twee deden dat, zes volhardden in hun weigering.

Op Java gaf het hoofdkwartier van het Japanse Zestiende Leger eind
’43 verlof aan de Japanse legerautoriteiten in Magelang en Semarang om
uit diverse vrouwen- en kinderkampen voor een aantal nieuw op te
richten bordelen telkens twaalf vrouwen en meisjes op te halen, mits
dezen schriftelijk zouden verklaren dat zij als vrijwilligsters meegingen.
Die voorwaarde legden de autoriteiten in Magelang en Semarang naast
zich neer — Japanse officieren verschenen in de betrokken kampen, lieten
alle vriouwen en meisjes van omstreeks achttien tot omstreeks dertig jaar
aantreden, kozen er de twaalf uit die hun het aantrekkelijkst voorkwa-
men, en zeiden aan de kampleiding dat die twaalf korte tijd lang elders
werk moesten verrichten. Twee kampen waren er: een te Semarang, een
te Ambarawa, waar de Japanners er inderdaad in slaagden, de aangewe-
zenen weg te voeren. In Ambarawa, waar tien meisjes moesten vertrekken
(twee waren ziek), protesteerde de kampleidster; volgens een verklaring
uit december 45 kreeg zij te horen dat veertig geinterneerden doodge-
schoten zouden worden als er verzet werd geboden? — volgens de
verklaring van een der meisjes verzekerden de Japanners bij hoog en bij
laag dat hun geen haar zou worden gekrenkt:

‘Een der Japanners zei nog tegen mijn moeder dat hij wel wist wat de vrouwen
dachten dat er met de meisjes gebeuren zou, maar dat de Japanners niet zo boesoek®
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