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waren als de belanda's. Aan een andere dame gafhij zijn Nippon-zwaard, bezegeld
met een handdruk dat er niets met de weggehaalde meisjes zou gebeuren. Hierop
kregen de aangewezen meisjes een kwartier de tijd om een koffertje te pakken.
Bij het afscheid hadden hartverscheurende tonelen plaats, want verschillende
meisjes wilden hun moeders niet loslaten. Ze werden echter door de Japanners
en de inlandse agenten losgerukt en de autobus ingetrapt.' I

Uit Ambarawa werden de tien naar Semarang gebracht waar zij een
groep vonden die in een van de kampen aldaar onder dwang was
aangewezen en weggevoerd, alsmede een andere groep die uit vrijwil-
ligsters bestond. Aan de aangewezenen werd gezegd dat zij de keus
hadden tussen de dood en het werk in een van de vier Japanse bordelen
welke er in Semarang waren. Vijf zeiden dat zij de dood verkozen - die
vijf werden mishandeld, kregen te horen dat hun ouders het zouden
ontgelden als zij halsstarrig bleven, en werden aan het einde van de
avond, soms onder bedreiging met revolvers of sabels, naar slaapkamers
gedreven, waar zij door Japanse officieren werden verkracht. Nadien
trachtte één zelfmoord te plegen. Alle meisjes werden over de vier
bordelen verdeeld.

In februari '44 drong tot het hoofdkwartier van het Zestiende Leger
het bericht door (wij weten niet via welk kanaal) dat zich in Semarang
meisjes bevonden die tot het bordeelleven gedwongen waren. Het hoofd-
kwartier meldde dit feit telegrafisch aan Singapore en Tokio. Singapore
reageerde niet maar uit Tokio kwam eind april het bevel binnen dat alle
bordelen waarin Nederlandse en Indisch-Nederlandse vrouwen en meis-
jes werkzaam waren, gesloten moesten worden. Begin mei kwam het tot
die sluiting" - de betrokken vrouwen en meisjes werden allen eerst in
de speciale wijk van de Nippon-werkers in Buitenzorg geïnterneerd, later
in een afgesloten gedeelte van het Kramat-kamp te Batavia. 'Er werd',
aldus een der in Semarang aangewezen meisjes,

'in het geheel geen verschil gemaakt tussen de vrijwilligsters en de gedwongen
meisjes. Wij werden door de dames, die buiten het voor ons gereserveerde
gedeelte zaten, verschrikkelijk behandeld, uitgescholden, bespuwd enz., omdat
zij niet wilden geloven dat er tussen de vrijwillige prostituees ook gedwongen
meisjes zaten. Het leven was daar voor ons een hel.'

I Algemene recherche: p.v. M.R., 8 jan. 1946, p. 4 (IC, 3). 2 Vermoedelijk is de
'kieteltuin' waar Bastiaansover schreef, ook pas toen gesloten - hij zou dan ruim vier
maanden hebben bestaan. 'Alg. recherche: p.v.E.L.,7 jan. 1946, p. 6 (a.v., 12).
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