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Bij het vertrek van de tien meisjes uit het Ambarawa-kamp die, naar
gevreesd werd, in bordelen zouden worden tewerkgesteld, speelden zich,
zoals aangehaald, 'hartverscheurende tonelen' af, maar die kwamen veel
vaker voor, want er is in de interneringskampen in Indië op veel alge-
mener schaal sprake geweest van gedwongen scheidingen. Wij denken
hierbij aan het feit dat opgroeiende jongens, wanneer zij een bepaalde
leeftijd hadden bereikt, het vrouwen- en kinderkamp moesten verlaten
om naar een mannenkamp te worden overgebracht. Die leeftijd was
aanvankelijk bepaald op zestien jaar, maar er kwamen in '42 of begin '43
in verschillende vrouwen- en kinderkampen jongens terecht die ouder
dan zestien waren. Die grens van zestien werd in vele karnpen op Java
en Sumatra later verlaagd, eerst tot veertien, vervolgens tot tien, in enkele
gevallen zelfs tot negen of acht jaar. Welke motieven de Japanners tot al
die verlagingen hebben gebracht, is niet duidelijk. Zij hebben vermoe-
delijk de oudere jongens mede daarom uit de vrouwen- en kinderkampen
verwijderd omdat het in b.epaalde karnpen gekomen was tot sexuele
relaties tussen sommige jongens en sommige vrouwen die, toen zij
bekend waren geworden, aanstoot hadden gewekt. Mogelijk is voorts dat
het feit dat de Japanners de grens nergens lager hebben gelegd dan acht
jaar, te maken heeft gehad met de omstandigheid dat in de Japanse cultuur
van die tijd jongens die acht geworden waren, geacht werden zich te
houden aan de strenge gedragspatronen der volwassenen. Niet dat zij dan
in Japan aan de moederlijke zorg onttrokken werden! Maar juist dàt
geschiedde in de interneringskampen. Het werd als wreedheid en wille-
keur ervaren.

Hoe dat alles zij, dat jongens van veertien jaar of ouder het vrouwen-
en kinderkamp moesten verlaten waar zij enkele maanden of zelfs enkele
jaren geïnterneerd waren geweest, was voor het kamp als geheel steeds
een nadeelomdat zij hadden kunnen helpen bij het verrichten van de
zwaarste arbeid. Aan het gedwongen vertrek van de jongens werd door
de meeste moeders steeds zwaar getild. Zij waren al van hun mannen
gescheiden en wisten in de regel niet eens waar dezen zich bevonden,
laat staan hoe zij het maakten - nu ging dan een zoon een ongewisse
toekomst tegemoet waarbij men geen zekerheid had dat hij in het nieuwe
kamp waarin hij zou worden geïnterneerd, door zijn vader zou worden
opgevangen. Was die vader militair geweest, dan zou stellig van die
opvang geen sprake zijn, want de militairen zaten in krijgsgevangenen-
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