
ZOONS VAN MOEDERS GESCHEIDEN

kampen. Hoe lager de leeftijdsgrens door de Japanners werd gesteld, des
te groter was het verdriet van de vrouwen bij het vertrek van hun zoons,
des te groter ook was hun bezorgdheid. 'Vanmiddag', zo tekende
G. Boissevain begin '44 in het kamp Lampersari (Semarang) aan,

'zijn onder gejuich maar met tranen in de ogen twee-en-veertig jongens van
veertien tot achttien ons kamp uitgegaan. Een moeilijke dag voor de moeders!
Het was een grote drukte bij de poort. Ik was ook gegaan om van allerlei jongens
afscheid te nemen. Er waren nog zulke jochies bij. Het vertrek werd enige malen
uitgesteld ... maar tenslotte, na weer eindeloos wachten, gingen ze om half vij f
op twee vrachtauto's weg. Het vaste voornemen flink te zijn was er van beide
kanten en er is gejuicht, maar velen werd het te machtig, vooral toen een van de
kleinstejongens in huilen losbarstte en niet meer tot bedaren was te brengen."

Ruim negen maanden later, midden september '44, toen de Japanners
besloten hadden, op Midden-Java alle jongens en oudere mannen in een
Ivande Ambarawa-kampen te interneren, moesten ook jongens die veel
jonger waren dan veertien, Lampersari verlaten. Dat werd

'een hartverscheurend afscheid ... , dat ik niet licht zal vergeten. Ruim vierhon-
derd jongens en oudere mannen. Ze werden op nummer gezet, daarna afgeroepen
en liepen één voor één de poort uit. Kleine jongens van tien jaar. Hoe is het toch
mogelijk dat ze dat gedaan hebben? Kinderen die nog niet voor zichzelf kunnen
zorgen!"

Hoe reageerden de vertrekkende jongens zelf? Ook daar hebben wij
maar weinig gegevens over. Aannemelijk is het dat de meesten trachtten
zich goed te houden. In een van de vrouwenkampen bij Medan zeiden
in december '44 zelfs de tienjarigen die moesten vertrekken, dat ze dat
vertrek 'reuze interessant' vonden, 'maar', aldus een der vrouwen, 'als je
ziet wat een hummels het nog maar zijn, is het heel erg." Bestond er een
sterke positieve emotionele band tussen de vertrekkende zoon en zijn
moeder, dan kon van dat gedwongen vertrek een neurotiserende impuls
uitgaan" maar hoe algemeen die reactie is geweest, weten wij niet. Wel
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