
GEÏNTERNEERDEN

verdient vermelding dat het voor vele van hun vaders en moeders
gescheiden jongens een groot voordeel kon zijn indien zij in hun nieuwe
kamp de zorg en de bescherming van een z.g. kampvader mochten
ontvangen.

*

Er zijn maar weinig beschrijvingen die antwoord geven op de vraag hoe
het kampbestaan door de jonge kinderen werd ervaren. Zij waren allen
ineens een deel van hun kinderlijke vrijheid èn hun vader kwijt. De
meeste moeders trachtten, de grote materiële moeilijkheden van het
kampbestaan ten spijt, het gezin bijeen te houden. De een slaagde daar
beter in dan de ander. Een grote moeilijkheid was dat vele kinderen leden
onder de afgeslotenheid die zich, komend uit de raadselachtige wereld
der volwassenen, plotseling in hun bestaan had voorgedaan. 'Je werd wel
ouder', schreef Leffelaar die dertien was toen hij (in een relatief klein
kamp!) werd geïnterneerd,

'maar er gebeurde niets van enig belang. Het ontbreken van contact met de
buitenwereld stompte af. Aan de gespreksstof werd niets toegevoegd. Als trek-
dieren lopend om een waterput, ging het altijd om hetzelfde: wanneer het
afgelopen zou zijn. Het was een geestelijk verarmingsproces. Watertrappen om
niet te zinken, maar vooruit ging je niet.'!

avontuur. Eindelijk groot genoeg om naar een mannenkamp gestuurd te worden!
... De werkelijkheid was anders, en logischer. En ik heb het nu over de innerlijke
werkelijkheid. In die werkelijkheid wilde ik natuurlijk allerminst van mijn moeder
vandaan en stelde ik haar ... verantwoordelijk voor die scheiding. Zij had mij uit
eigen vrije wil en keuze laten gaan en, erger, er de 'voorkeur' aan gegeven mijn broer
bij zich te houden. Ik ging naar het mannenkamp ... met een wrok die ik jarenlang
koesterde tegen haar ... Het verklaarde ook waarom ik die eerste maanden in kamp
Unie-Kampong 's avonds vaak onder een struik zat te huilen - allerminst de reactie
van iemand die er prat op gaat, voortijdig tot de 'volwassenen' gerekend te worden,
eerder de hulpeloosheid van een veertienjarige, dobberend tussen aanhankelijkheid
en woede over een vermeende, opzettelijke uitstoting ... Omkijkend naar die jaren
ben ik er zeker van dat mijn vertrek naar het mannenkamp en de scheiding van mijn
moeder en broer de belangrijkste en ingrijpendste gebeurtenis van die veertig oor-
logsmaanden is geweest.' (H. L. Leffelaar: Dejapanse regering betaalt aan toonder, p. 22-23,
92).

! A.v., p. 104.

802


