
GEÏNTERNEERDEN

vrouwen- en kinderkampen op java, waar voor of na september '43 het
geven van onderwijs werd verboden.

Dat onderwijs was, gelijk vermeld, in de mannenkampen door de
japanners toegestaan maar bepaald niet gemakkelijk gemaakt. De leer-
boeken moesten spoedig ingeleverd worden, schrijfmaterialen ontbraken
of waren zeer schaars. Men redde zich met leien en toen die niet meer
te krijgen waren, met de achterkant van de etensborden; ook werd door
docenten wel met houtskoolof een stuk gips op de cementen vloer
geschreven of getekend. Een moeilijkheid was voorts dat 'samenscholin-
gen' verboden waren: lessen moesten dus aan heel kleine groepjes
worden gegeven. Al die arbeid werd als bij uitstek zinvol ervaren: men
kon het eigen vak uitoefenen en men voorkwam dat jongeren, wat het
leren aanging, bleven stilstaan - men droeg er, integendeel, toe bij dat
zij een scholing kregen die er, zo werd gehoopt, toe zou bijdragen dat
zij vroeg of laat aan de na-oorlogse opbouw van Indië zouden kunnen
deelnemen.

*

Opbouw dan van een Nederlands-Indië. Vooral in '44 en '45, toen de
sterftecijfers in bijna alle kampen angstwekkend stegen, kon door vele
geïnterneerden worden betwijfeld of zij bij de bevrijding nog in leven
zouden zijn (in talrijke kampen was ook sprake van angst dat de japanners,
als het in Indië tot Geallieerde landingen kwam, de geïnterneerden
zouden afmaken), maar voor de meesten die van hun vrijheid waren
beroofd, stond vast dat japan de oorlog zou verliezen en stond óók vast
dat het Nederlands gezag dan zou worden hersteld. Geïnterneerd was
men omdat men Nederlander was - aan alles wat symbool was van het
Nederlanderschap, werd extra waarde toegekend.

In hoofdstuk 5 wezen wij er op dat de Nederlanders (en Indische
Nederlanders) op java, zolang zij nog in vrijheid waren, duidelijk aan-
dacht besteedden aan de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis:
die van kroonprinses juliana, 30 april, van prins Bernhard, 29 juni, en
van koningin Wilhelmina, 3I augustus. In de interneringskampen was
het niet anders, zij het dat men daarbij geleidelijk meer voorzichtigheid
moest betrachten. In het vrouwen- en kinderkamp Poeloe Brayan bij
Medan werden in '42 op prins Bernhards verjaardag van wc-papier
vervaardigde anjers gedragen; midden augustus werd het dragen van


