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oranje verboden - enkelen legden dat verbod naast zich neer (en werden
niet gestraft). Bij het vrouwen- en kinderkamp te Palembang wapperden
in '42 op Koninginnedag twee rood-wit-blauwe vlaggen. In het vrou-
wen- en kinderkamp Brastagi tooide ieder zich op I9 januari '44, de eerste
verjaardag van prinses Margriet, met een uit papier of een lapje stof
gemaakte witte bloem, "t moest', aldus later een der geïnterneerden,

'een margriet voorstellen. Natuurlijk viel dat direct op aan de Jappen en de
commandant vroeg dan ook ... wat dat te betekenen had. Het antwoord luidde:
'Och, eigenlijk is dat net zoals in Japan. Zoals Japan zijn kersebloesemdag heeft,
zo heeft Nederland een dag waarop iedereen een margriet draagt. Evenals in Japan
is het de dag van de vruchtbaarheid' ... De commandant zei dat hij dat sympathiek
vond. Dus - tot tien uur mocht licht branden en was er feest.'

Er werd een revue opgevoerd.

'Op de wijze van Wings over the Navy zong men: 'Wij willen naar huis toe',
waarbij eerst een V en daarna een W werd gevormd. Door een toeval hadden
we die avond niet veellast van Japans bezoek. Gelukkig maar."

In het vrouwen- en kinderkamp Lampersari werd Koninginnedag in
'43 'een onvergetelijke dag':

'Vanmorgen vlug even de was gedaan en daarna zondag gehouden. Er waren
's morgens hockeywedstrijden voor de schoolkinderen met hun zelfgemaakte
sticks van boomtakken. Bij het middageten kregen alle kinderen een reep chocola,
een geweldige traktatie tegenwoordig ... Na de prijsuitreiking hield mevrouw
van der Poel" een korte speech die eindigde met: 'Lang leve de koningin!' Na
het eten, met feesttaart, terug naar de ambachtsschool voor het zingen van vier
liederen van Valerius ... De liederen waren als voor ons geschreven. Helaas werd
de uitvoering onderbroken door mevrouw van der Poel, die kwam zeggen dat
er aanmerkingen waren gemaakt op deze demonstratie en dat we verzocht
werden, rustig naar huis te gaan. Het was een onkampse avond geweest, die ons
weer moed en opgewektheid voor een hele tijd heeft gegeven."

In datzelfde kamp was een jaar later door de Japanse commandant een
verbod uitgevaardigd om oranje te dragen of iets dat er naar zweemde.
Enkele vrouwen, van wie hij meende dat zij toch een versiering hadden
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