GEINTERNEERDEN

opgedaan, werden door hem gestraft (zij moesten urenlang in de zon
staan) en hij liep zelf in het kamp rond om er op toe te zien dat nergens
feest werd gevierd. Neen. Maar: ‘van binnen hebben we allemaal dezelf-
de kleur: oranje.

In het grote mannenkamp in Bandoeng werden in ’43 alle verjaardagen
van leden van de koninklijke familie met duidelijkheid gevierd, waarbij
overigens op Koninginnedag, toen één minuut stilte in acht werd geno-
men, ‘enkele NSB’ers’, aldus een geinterneerde,? niet meededen (‘ze
weigerden zelfs de aardappels die ’s avonds als maal gegeven werden’).?
In ’44 traden de mannen uit Bandoeng, nu in Tjimahi geinterneerd,
voorzichtiger op — op Koninginnedag werden slechts door een klein koor
twee coupletten uit “Wilt heden nu treden’ gezongen.

Wij nemen aan (meer bijzonderheden zijn ons niet bekend) dat het in
andere kampen op verjaardagen van leden van de koninklijke familie tot
soortgelijke manifestaties is gekomen.* Soms werd ook de 10ode mei ’40
herdacht (‘we hebben met z'n allen’, aldus op 10 mei 44 Carla van
Berkum, geinterneerd in een van de kleinere kampen te Semarang, ‘het

' Av, p. 174 (31 aug. 1944). * G. D. Bosman: ‘Dagboek’, Uittreksel, p. 3 (31 aug.
1943). > Wat de interneringen betreft, maakten de Japanners geen verschil tussen
leden en niet-leden van de NSB. In sommige mannenkampen werden de NSB’ers in
een afzonderlijke barak of, als er woningen waren, in een aparte kamer ondergebracht.
In het grote interneringskamp te Bandoeng kwam het tot hevige vechtpartijen met
hen; de anti-NSB’ers die daarbij betrokken waren, werden door de Kenpeitai wegge-
haald — de NSB’ers werden nadien op hun verzoek in een barak vlak bij de inheemse
politiewacht ondergebracht. Zij zonden in '43 ter gelegenheid van Hitler’s verjaardag,
20 april, een felicitatietelegram en bloemen aan de Duitse consul-generaal te Batavia
— andere NSB’ers die in Batavia geinterneerd waren, kregen de gelegenheid een
deputatie naar die consul-generaal te zenden die hem gelukwensen aanbood. Toen de
mannen vit Bandoeng naar Tjimahi werden overgeplaatst, bleven de NSB’ers als aparte
groep bijeen — in hun barak hingen toen de Duitse en de Japanse vlag. Die vlaggen
hingen ook in de ‘NSB-barak’ in het LOG-kamp (het Landsopvoedingsgesticht,
Bandoeng). Niet al die groepen van NSB’ers bleven bijeen: door de vele verplaatsingen
kwamen NSB’ers soms in kampen terecht waar het tot meer normale relaties met
niet-NSB’ers kwam. Een kleine groep die eerst in het kolonisatieckamp Kesilir gein-
terneerd was geweest, werd eind ’43 vrijgelaten — daarop komen wij in dit hoofdstuk
nogterug. ¢ Vermelding verdient dat een Christen-Ambonnees, D. A. Gaspersz, een
belastingambtenaar, op Koninginnedag ’43 aan de poort van een der interneringskam-
pen op Zuid-Sumatra verscheen teneinde samen met zijn gezin de geinterneerde
resident zijn gelukwensen aan te bieden; bij die gelegenheid bracht hij ook een grote
hoeveelheid vlees naar het kamp toe. Hij werd in Djambi in de gevangenis opgesloten
en overleed daar in juli '4s.
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