
NATIONALE FEESTDAGEN / KERKELIJK LEVEN

Wien Neerlands Bloed opgezegd. Iedereen was in tranen'),' of de ver-
jaardag van Churchill, of de dag van Leidens ontzet, of, als er Amerikanen
geïnterneerd waren, Amerika's onafhankelijkheidsdag, 4 juli.

En natuurlijk werd vooral in de vrouwen- en kinderkampen Sinter-
klaas niet vergeten. De kinderen hadden toch al zulk een armetierig
bestaan! Met primitieve middelen maakte men simpele geschenken
- trouwens, het was regel dat elk geïnterneerd kind op zijn of haar
verjaardag uit de kampkeuken iets extra's kreeg, al was het maar een
vrucht of een rijstkoekje - dat kon in de kampomstandigheden een groter
geschenk zijn dan enig vroeger gekregen luxe-cadeau.

*

Ook de kerkelijke feestdagen werden in veel interneringskampen gevierd
op een wijze waar een element van nationaal protest in stak - elke viering
tijdens de internering herinnerde aan de keren dat men in vrijheid
bijvoorbeeld Pasen of Kerstmis had gevierd. Op Eerste Kerstdag werden
zowel in '42 als in '43 in het vrouwen- en kinderkamp Poeloe Brayan
door een vrouwenkoortje in de ochtendschemering Kerstliederen gezon-
gen, 'de tranen verstikten af en toe mijn stem', schreef een der koorleden
in '422 en Leffelaar, die toen nog in datzelfde kamp was: 'Onze ontroering
was groet." In Lampersari was in '43, aldus een der geïnterneerden,

'een aangrijpende Kerstdienst. In een tjokvolle zaal zongen we: 'Daar is uit
's werelds duist're wolken / een licht der lichten opgegaan', toen een politie-agent
met veellawaai binnenkwam. Het zingen ging ... met verdubbelde kracht verder.
Toen het stil was, vertelde ds. Jannie Stegeman ons: 'Het zingen wordt verboden,
wij zullen volstaan met de prediking.' En hoewel er daarna buiten de zaal veel
lawaai, geklos van schoenen en geschreeuw van de politie klonk ... , is het een
prachtige dienst geworden. Meer dan ooit tevoren drong het tot me door, dat de
belofte Gods en de gaven Gods ons door niemand kunnen worden onthouden
... Ik voel mij sterker dan ooit, want ik ben niet alleen ... Deze dag zal ik nooit
vergeten!"

Het vieren van Kerstmis werd door de Japanners meestal niet verbo-
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