
GEÏNTERNEERDEN

den, dat van Pasen en Pinksteren veelal wèl. Ook andere kerkelijke
samenkomsten werden vaak door een verbod getroffen en in sommige
karnpen kon men dat verbod niet ontduiken. In het Tjideng-kamp werd
op een gegeven moment het houden van godsdienstige samenkomsten
niet langer toegestaan - een aldaar geïnterneerde lekenpredikante liet
haar preken toen in getypte vorm circuleren. Dat drong tot de Japanners
door en dezen eisten vervolgens dat allen die de getypte teksten hadden
ontvangen, zouden aantreden. 'Honderden', aldus later de gereformeerde
predikant ds. J. A. Verkuyl,

'traden aan, ook velen die de preken nooit hadden gezien, kwamen uit gevoelens
van solidariteit naar voren. De Jap zat er mee. Het eind van het liedje was dat
hij twintig geestelijke arbeiders en arbeidsters uit het kamp verwijderde' en
daarmee trof hij inderdaad dat kamp op heftige en geraffineerde wijze."

Nood leert bidden. Er is in de kampen door de vele geïnterneerden
die daar behoefte aan hadden, veel gebeden. Velen ook lieten zich dopen,
'honderdtallen', aldus Verkuyl, als lidmaten van de protestantse of de
gereformeerde kerk' - hoevelen tot de katholieke kerk toetraden, is niet
bekend. De samenwerking tussen de Protestantse Kerk van Nederlands-
Indië, de Gereformeerde Kerken en het Leger des Heils was, schreef
voorts de gereformeerde predikant,

. 'uitstekend ... In de meeste kampen waren kerkelijke commissies die gezamenlijk
de diensten regelden, programma's voor kringen en lezingen opstelden, diaconaal
werk opzetten, enz. In sommige kampen waren kampkerkeraden, bestaande uit
leden van beide kerken, die samen de kerkelijke zaken regelden en zelfs het doen
van belijdenis beschouwden als een afleggen van belijdenis ten overstaan van de
Kampkerk. In andere kampen werkten wel aparte kerkeraden, maar overal werkte
daarnaast een coördinerende instantie."

Dit oecumenisch streven ging niet zo ver dat het ook de katholieken
insloot. Zij op hun beurt trachtten zo goed en zo kwaad als het ging het
toedienen van de sacramenten voort te zetten. In Arnbarawa, en vermoe-
delijk ook elders, vond dat in de 'militaire' fase elandestien plaats. 'Een
lichtpunt is', aldus een der daar geïnterneerden, 'wanneer de priester' (in
de grote vrouwen- en kinderkampen waren tot in '45 ook de priesters
geïnterneerd die ouder waren dan zestig)

1 d.w.z.: elders interneerde; hetzelfde gebeurde met een groep nonnen. 2 J. A.
Verkuyl in Zending, nov. 1945, p. 5. 3 A.v. 4 A.v., p. 7.

808


