KERKELIJK LEVEN / RECREATIE

‘het bericht laat rondgaan dat er weer wat miswijn en een paar ouwels binnen-
gesmokkeld zijn. Hij kan dan de mis opdragen, waar wel niemand bij mag zijn,
maar we komen toch heel stil, terwijl het nog donker is, en blijven in de nabijheid
van het hokje buiten staan. Het zwakke licht van het ene kaarsje schijnt door het
met een plank betimmerde raampje niet naar buiten. Om de beurt gaan we
binnen, knielen bij het tafeltje! en als we de Heilige Communie ontvangen
hebben, gaan we snel heen om ergens anders, tegen een muur of tegen een boom,
ons op deze geweldige Nabijheid te bezinnen ... Er wordt niets gesproken,
slechts een enkele gefluisterde zegenbede gaat met ons mee, zo’n dag.”2

Van al die kerkelijke arbeid ging, meent ds. Verkuyl, ‘een bederfwe-
rende en remmende invloed uit, tegenover de demoraliserende krachten
van het kampleven.”

Getracht werd, die demoraliserende krachten ook tegen te gaan met
zinvolle recreatie. Er werden, met overwinning van alle materiéle moei-
lijkheden, toneelvoorstellingen gegeven. Ook traden wel kampcabarets
op — Corry Vonk, de echtgenote van krijgsgevangene Wim Kan, deed
dat eens in de week met een klein gezelschap, eerst in het kamp Tjihapit
(Bandoeng), later in het kamp Kampong Makassar (bij Batavia). In het
eerste kamp deed zij als vrijwilligster de was van de ziekenafdeling (en
liep daar dysenterie bjj op), in het tweede werkte ze bij de varkensploeg
en de vuilnisophaaldienst, maar, aldus een andere geinterneerde: ‘overal
waar Corry kwam, bracht ze veel vrolijkheid.”® Er werd in menig kamp
veel aan muziek gedaan. Werden vrouwen geinterneerd, dan mochten
zij meestal muziekinstrumenten en grammofoons met platen meenemen
en in vrijwel alle kampen (dat gold niet wanneer gevangenissen als
interneringsoord werden gebruikt) stond de Japanse commandant toe dat
er een of meer piano’s kwamen. Onder de geinterneerden bevonden zich

! In de Struiswijk-gevangenis te Batavia werd door de daar geinterneerde pastoor van
de Oud-Katholieke Kerk, die zijn zorgen ook uitstrekte tot een groep protestanten en
een groep Anglicanen, een ping-pong-tafel als altaar gebruikt. 2 Helfferich-Koch,
p- 163—64. > J. A. Verkuyl in Zending, nov. 1945, p. 5. * R. M. Meinders-de Boer:
‘Dagboek’ (IC, dagboek 112), Uittreksel, p. 4.
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