Lsolement

Aanvankelijk waren althans op Java de vrouwen- en kinderkampen niet
afgesloten: een of twee keer per week mocht men overdag het kamp
verlaten. Van maart ’43 af was dat evenwel niet langer mogelijk. Toen
konden nog wel inheemse verkopers van waren bij het kamp verschijnen
maar daar werd in augustus ’43 een einde aan gemaakt. De kampen waren
toen omheind en de poort was dicht en bleef dicht. Contact met de
buitenwereld werd in beginsel niet langer toegestaan, de geinterneerden
mochten in beginsel ook geen post ontvangen. lets gunstiger kon de
toestand alleen daar zijn waar mannen in gevangenissen waren geinter-
neerd, want dan werden soms de normale gevangenisreglementen toe-
gepast. Zo mochten diegenen die in Soerabaja in de gevangenis aan de
Werfstraat geinterneerd waren (deze geinterneerden werden in januari
’44 naar elders verplaatst), eerst eenmaal per maand en nadien eenmaal
per zes maanden aan familieleden die niet geinterneerd waren, hoofd-
zakeljjk Indische Nederlanders, een briefkaart in het Maleis schrijven
waar niet meer dan vijf-en-twintig woorden op stonden — later moest
men uit tien standaardzinnen drie kiezen. Voorts mochten hier driemaal
per maand pakjes afgegeven worden: kleding, rookgerei, medicijnen,
toiletartikelen. Ook bij sommige vrouwen- en kinderkampen konden in
de loop van ‘43 nog af en toe pakketten worden afgegeven, maar dat
duurde niet lang. Bezoeken aan artsen of tandartsen die buiten de kampen
praktijk uitoefenden, werden eveneens verboden en alle abonnementen
op Indonesische dagbladen, tevoren toegestaan, werden geannuleerd.
In de ‘civiele’ fase mochten vrouwen op Java eens per maand een
briefkaart in blokletters aan andere op Java geinterneerde vrouwen schrij-
ven, mannen eens per zes maanden aan andere op Java geinterneerde
mannen (veel van die kaarten kwamen niet aan), ‘schrijven aan burger-
geinterneerden in een ander gebied, bijv. van Java naar Sumatra, was’,
aldus dr. van Velden, ‘even onmogelijk als correspondentie met de
maan.”! Wat de Buitengewesten betreft, weten wij slechts dat enkele
mannen in het kamp Siringoringo op Sumatra omstreeks Japans capitu-
latie Rode Kruis-kaarten uitgereikt kregen die in ’43 door hun bij Medan
geinterneerde vrouwen geschreven waren. ‘Er staat’, noteerde een der
mannen, ‘niet veel op: ‘Tk maak het goed. Veel kussen. Houd je sterk.’
Maar het is voor velen van ons een wereld die opengaat en die nieuwe

kracht geeft.”?

' Van Velden, p. 262. 2 Willem Brandt: De gele terreur, p. 199.
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