GEINTERNEERDEN

In de ‘militaire’ fase werden de correspondentievoorschriften in zo-
verre gewijzigd dat onderlinge correspondentie tussen de geinterneerden
en correspondentie met krijgsgevangenen toegestaan werd, zulks op
briefkaarten die in het Japans of Maleis (of, voor bestemmingen buiten
Indié, in het Engels) moesten worden gesteld. Men diende dan uit twaalf
standaardzinnen, verscheidene bij uitstek positief (bijvoorbeeld: ‘Wi
hebben een uitstekend ingericht ziekenhuis en ook een rusthuis’, ‘Ons
kamp is goed opgezet en geriefelijk ingericht’, “Wij genieten van het
werken in de openlucht’), drie te kiezen en daar mocht men dan twintig
woorden aan toevoegen. Veel van die post kwam in het geheel niet over
en briefkaarten van of aan krijgsgevangenen die wel werden uitgereikt,
waren soms jaren onderweg geweest.

Doordat echtgenoten, ook als zij niet ver van elkaar geinterneerd
waren, elkaar maar zelden een postbericht konden zenden, kwam het tot
clandestiene berichten die tegen betaling door inheemse bewakers wer-
den meegenomen, en maakte men soms gebruik van toevallige contacten,
bijvoorbeeld in Soerabaja. Daar brak in 43 in de Darmo-wijk, het
interneringsoord voor vrouwen en kinderen, een difterie-epidemie uit
waardoor talrijke patiéntjes naar het Centraal Burgerziekenhuis moesten
worden overgebracht. Naast dat ziekenhuis lag een van de mannen-
interneringskampen. Een van de patiéntjes ontving in het ziekenhuis
briefjes van mannen met boodschappen voor hun vrouwen er op; de
briefjes kauwde ze fijn en slikte ze door, nadat ze de boodschappen uit
haar hoofd had geleerd — die kon ze na haar herstel overbrengen.

Drukkend was het dat de meeste geinterneerden, als er geen clandes-
tien contact was, lange tijd van elkaar in het geheel niet wisten waar zij
zich bevonden en hoe zij het maakten (drukkend vooral in de ‘militaire’
fase toen men in het eigen kamp zovelen zag sterven), maar zij mochten
over het algemeen vertrouwen dat die geinterneerden met wie zij zich
verbonden voelden, niet van het betrokken eiland waren verdwenen
— was men in leven gebleven, dan zou men, zo werd verwacht, na de
bevrijding (daaraan werd niet getwijfeld) elkaar weer spoedig terugzien.

Ten aanzien van de krijgsgevangenen lag dat anders. In de meeste
vrouwen- en kinderkampen op Java en Sumatra werd bekend dat grote
groepen krijgsgevangenen naar elders waren gevoerd, zij het dat het vrjj
lang kon duren voordat men daarvan de eerste berichten kreeg. Met
betrekking tot de in mei ’42 uit Belawan naar Birma getransporteerde
krijgsgevangenen kregen de vrouwen in Poeloe Brayan begin juli het
eerste bericht: ‘dat onze mannen boven Rangoon zijn’, noteerde T. van
Eyk-van Velsen.
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