
CORRESPONDENTIE

'Ze behoeven niet hard te werken en het klimaat moet behoorlijk zijn. Het bericht
komt van werklui die met de boten zijn meegevaren en nu zijn teruggekomen.
Eindelijk weten we nu zeker waar ze zijn."

Alle bijzonderheden waren onjuist - even onjuist was wat men in
Poeloe Brayan eind december '42 hoorde: 'dat de krijgsgevangenen in
Bombay zijn. De Chinezen zouden ze hebben bevrijd." Negen maanden
later, september '43, kwamen de eerste briefkaarten - kaarten die eenjaar
tevoren geschreven waren:

'Ik huilde en lachte tegelijk. Anderen omhelsden me en waren erg blij voor
me. De kaart komt uit Moelmein, in Birma, en is in het Engels geschreven in
blokletters en de handtekening waar je de meeste waarde aan hecht. Mijn man
is gezond en verdient 10 cent per dag. Daar werkt hij voor. Hij schrijft dat ik goed
voor mezelf moet zorgen. De kaart is verleden jaar geschreven. Maar 0, ik ben
zo blij. Hij schrijft ook de namen van onze vrienden uit Medan, dus zijn ze met
elkaar. Ik kan niet schrijven wat voor een gevoel ik heb. Het is of je dichter bij
me bent, schat ... Er zijn ook veel dames die niets hebben ontvangen. Dat is heel
erg sneu ... Wat een happy day voor ons. Ik geloof welhaast de gelukkigste dag
van mijn leven.'

Drie maanden later, eind december '43, kwam een tweede kaart die
zeven maanden onderweg was geweest ('de hele dag ... ga je naar je
kennissen toe om hem te laten zien. Alleen voor vrouwen die nog niets
hebben gehad, is het wel beroerd'"), begin augustus '44 een derde die in
januari in Thailand was geschreven. Drie berichten dus in meer dan drie
jaar van scheiding. Is dat een gemiddelde geweest? Dr. van Velden houdt
het voor 'een hoge uitzondering'. De algemene indruk is dat talrijke
vrouwen pas na geruime tijd vagelijk vernamen dat hun mannen waren
weggevoerd en dat zij nadien in het geheel niets van hen hoorden. In
Lampersari kwam pas in juli '43 bericht binnen dat de echtgenoten van
twee er geïnterneerde vrouwen in november '42 in Singapore waren
overleden ('het hele kamp is ontdaan'v) en in november '43 kwamen één
kaart uit Japan en 'allerlei briefkaarten van mannen die nu in Thailand
zitten' ('het is een hele schok dat nu blijkt dat er werkelijk mannen zijn
weggevoerd van Java. Iedereen is er vol varr'") - van Carla van Berkurns
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