‘WE PRATEN WEINIG OVER ONZE MANNEN’

En hoe ging het met de familie en vrienden in bezet Nederland?

De meeste geinterneerden ontvingen geen enkel bericht van hen.
Sommigen kregen in maart 45, anderen nog later, telegrammen of Rode
Kruis-berichten uitgereikt die uit ’42 dateerden; die berichten waren in
"44 op Java aangekomen maar daar hadden de Japanners geen haast
gemaakt om ze aan de geadresseerden te doen toekomen. Een enkele keer
deed deze post er korter over — de kortste termijn die wij in de beschik-
bare gegevens hebben gevonden, is anderhalf jaar geweest.

Voor verzending naar Nederland kon door enkelen in februari ’45 een
telegram worden opgegeven, maar die gunst was strikt gerantsoeneerd.
In een van de kampen te Banjoebiroe (bezuiden Semarang) waar toen
misschien duizend vrouwen geinterneerd waren, mochten zeven een
telegram opgeven, in Lampersari mochten van misschien tweeduizend
geinterneerde vrouwen vijftien dat doen. Hoe men de keuze gemaakt
heeft, weten wij niet. Overigens is, voorzover bekend, geen van de
opgegeven telegrammen in Nederland aangekomen.

Het spreekt vanzelf dat vele geinterneerden pogingen ondernamen om
hun isolement te doorbreken: er werden briefjes naar buiten en levens-
middelen naar binnen gesmokkeld. In de ‘civiele’ fase verleenden veelal
inheemse politie-agenten hun medewerking, zulks tegen betaling in geld
of goederen, in de ‘militaire’ was men afhankelijk van de betaalde
medewerking van Japanners, Koreanen of heiko’s. Daarnaast (wij maakten
er al melding van) was er sprake van clandestiene ruilhandel met inheem-
sen dwars over de kampomheining, het gedékken, en soms ook kropen
geinterneerden in het donker het kamp uit of handelaren het kamp in.
Al die clandestiene handelingen waren in de ‘militaire’ fase moeilijker
dan in de ‘civiele’ — in beide fasen konden door de Japanners harde
straffen worden opgelegd, hetzij aan de smokkelaars onder de geinter-
neerden (het kwam menigmaal voor dat bovendien het gehele kamp werd
gestraft), hetzij aan de inheemse smokkelaars.

In het vrouwen- en kinderkamp Poeloe Brayan bij Medan leidde dat
tweemaal tot incidenten, waarbijj telkens een geinterneerde arts, mej. dr.
J. J. Einthoven, een belangrijke rol speelde. ‘Zij was’, schrijft Leffelaar,
‘de zestig al gepasseerd, maar zij beschikte over de energie van een
getergde.” Eens, toen in het begin van de internering de Japanners van
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