
GEÏNTERNEERDEN

het kampkantoor weigerden speciale pasjes te geven aan vrouwen die
voor een medische behandeling naar Medan moesten gaan (dat was toen
nog geoorloofd), raakte haar geduld uitgeput:

'Met haar blote vuist sloeg zij een ruit uit de deur, opende van binnen uit het
slot, trad binnen en schreeuwde de Japanners toe dat zij niet eerder het bureau
zou verlaten voordat de passen waren uitgereikt. De vergunningen werden
uitgeschreven ... Het is aan vrouwen als dokter E[inthoven] dat Nederland tot
grote dankbaarheid en eerbied verplicht is."

Omstreeks midden '43 nu werden van een Brits-Indiër die op smokkel
betrapt was, door de Japanners de nagels uitgetrokken. Vervolgens werd
hij aan een paal bij de poort vastgebonden. Dokter Einthoven liep met
een verpleegster naar de man toe, maakte hem los en gaf de inheemse
kampbewaker opdracht, de poort voor hem te openen. Aldus geschiedde.
Toen stormde een gewapende Japanner het kampkantoor uit,

'zijn geweer in aanslag op dokter E. en de verpleegster gericht. Zij negeerden zijn
geschreeuw en liepen door. Toen de Japanner ... hen sommeerde halt te houden,
gaven zij elkaar een hand en draaiden zich om. 'Schiet, schiet maar', zei dokter
E.Maar ook toen schoot de Japanner niet. Hij liet het geweer zakken, vloekte en
liep besluiteloos naar het kantoor terug.?

De Brits-Indiër bleef vrij.
In oktober '43 werd in ditzelfde kamp een inheemse smokkelaar in

het kampkantoor bewusteloos geslagen, buiten onder de kraan gelegd en
telkens als hij bijgekomen was, weer bewusteloos geslagen. Verontwaar-
digde vrouwen liepen toe, enkele honderden. De Japanners kwamen naar
buiten, één met een knuppel. Die knuppel werd hem ontrukt en een van
de vrouwen bracht hem er een gapende wond mee toe op zijn schedel.
De man rende het kantoor binnen, kwam met een machinepistool terug,
'maar hij schoot niet', aldus Leffelaar, 'misschien omdat een vrouwelijke
arts, dokter E., hem ... tegemoet trad, haar armen uitgespreid, en hem
uitnodigde op haar te schieten als er geschoten moest worden." De
Japanner droop af. Toen een paar uur later een Japans militair detache-
ment verscheen, werden zestig kampbewoonsters als gijzelaarsters opge-
sloten in een klein lokaal: 'de Japanners wilden weten wie de knuppel
had gehanteerd. Na een week werd die naam door een van de gijzelaar-
sters prijsgegeven. Degeen die de slag had toegebracht, dokter Einthoven

1 H. L. Leffelaar. Leven op rantsoen, p. 146. 2 A.v., p. 145. ' A.v., p. 140,

816


