
GEÏNTERNEERDEN

autoriteiten hadden er kennelijk bezwaar tegen om opnieuw de consignes
van Tokio, d.w.z. van de minister van buitenlandse zaken, op te volgen.

Behalve die eerste £ 50000 werd nog geld naar Indië gestuurd door
een ander kanaal, nl. via het Vaticaan. In maart '44 had Tokio goedgekeurd
dat het Vaticaan £ 23 000 zou doen toekomen aan de Britse geïnterneer-
den in de Nanjo - de Nederlandse regering kreeg twee maanden later
bericht dat via het Vaticaan £ 50000 in Zwitserse francs mocht worden
overgemaakt ten behoeve van de Nederlandse geïnterneerden. In juli
ontving het Vaticaan de £ 50000 - waarom het bedrag pas in maart '45,
d.w.z. acht maanden later, via de Apostolisch Delegaat in Tokio de Japanse
autoriteiten bereikte, is niet duidelijk. In die tijd werden nog andere
plannen voor financiële hulp besproken waarbij de Zwitserse gezant te
Tokio de centrale rol zou spelen, maar geen daarvan werd verwezenlijkt:
Tokio deelde in juni '45 aan de gezanten van Zweden en Zwitserland
mee dat financiële hulp aan geïnterneerden (en krijgsgevangenen) niet
langer mogelijk was: er was, werd gezegd, in het Nanjo-gebied op de
vrije markt niets meer te koop.

De hulpgelden zijn inderdaad in Indië uitbetaald, zij het in nogal
ongelijke mate. Op Borneo kreeg het vrouwen- en kinderkamp te Band-
jermasin, waar ca. zeventig vrouwen en negentig kinderen geïnterneerd
waren, f 600, in de twee vrouwen- en kinderkampen op Celebes (een
daarvan was Kampili) kreeg elke geïnterneerde f 50, in de twee mannen-
kampen elk f 16. Al dat geld mocht niet besteed worden. Daarentegen
kregen de Nederlandse geïnterneerden op Brits-Borneo ruim f ISO per
persoon en daarvoor konden zij voedsel kopen. Op Sumatra varieerden
de per geïnterneerde uitbetaalde gelden (uitbetaald uit de eerste £ 50000)
van f 8 tot f 14 per persoon en daarop volgden later nog 'collectieve'
bedragen, geput uit de £ 50000 die het Vaticaan had ontvangen - voor
al deze gelden konden levensmiddelen worden gekocht, behalve op
Sumatra's Oostkust waar zij bij een Japanse bank werden gedeponeerd.
Op Java kregen de geïnterneerden in een aantal kampen in de periode
november '44-maart '45 f 8 tot f 10 per persoon, in andere kregen zij zelf
niets in handen. Hier werd ook het via het Vaticaan overgemaakte bedrag
verdeeld, waarbij men overigens in veel kampen (voorzover bekend:
slechts in vrouwen- en kinderkampen) niet geld kreeg maar schoenen,
'schoenen van de Paus', heette het. In sommige kampen kwamen grote
bedragen ter beschikking, bijvoorbeeld in het vrouwen- en kinderkamp
Tjideng op I augustus '45, twee weken voor Japans capitulatie, bijna
f 130000, ca. f 12 per geïnterneerde.

In tegenstelling tot wat zij met de hulp-goederen deden, hebben de


