
GELDZENDINGEN

Japanners zich de hulp-gelden niet toegeëigend. Wel hebben zij gewei-
gerd, een deel van de financiële hulp aan de niet-geïnterneerde Indische
Nederlandérs te doen toekomen. 'De redenen hiervoor', aldus dr. van
Velden, 'liggen voor de hand. Hun aantal was zo groot en ze woonden
zo verspreid, dat de administratie die een dergelijke verdeling met zich
had meegebracht, niet in verhouding zou hebben gestaan tot het geringe
bedrag van de gift.' De Japanners hadden evenwel een nog veel belang-
rijker motief: hun politiek was (het bleek al uit de poging tot inschakeling
van Indische Nederlanders in de AAA-beweging), de Indische Neder-
landers tot Aziaten te maken en 'giften van de Nederlandse regering of
het Rode Kruis zouden de nadruk hebben gelegd op hun Nederlander-
schap en hun 'apartheid'" - 'apartheid' in een Aziatisch milieu.

Veel geld kregen de geïnterneerden dus niet maar de psychologische
betekenis van de gearriveerde bedragen was even groot als die van de
pakketten: als 'wonderen' werden zij gezien, schrijft dr. van Velden, 'als
bijna niet te geloven bewijzen dat er nog een buitenwereld bestond,
waarin men aan hen dacht."

Het isolement werd even doorbroken.

*

Als pijnlijk werd dit isolement vooralook ervaren doordat men zo weinig
berichten kreeg over het verloop van de oorlog. Aanvankelijk kon men
in de vrouwen- en kinderkampen op Java radio's meenemen maar die
waren 'gecastreerd' en moesten bovendien spoedig worden ingeleverd.
Geschiedde dat met alle toestellen? Neen, in talrijke kampen wist men
er wel een of twee achter te houden", en in de mannenkampen waren in
de regel wel enkele technici die er in slaagden, met binnengesmokkelde
onderdelen een ontvanger te construeren. De geïnterneerden werden
evenwel veelvuldig verplaatst en dan was het moeilijk, een radiotoestel
mee te nemen. Toen het kamp van het IVde en IXde bataljon in Tjimahi

I Van Velden, p. 163. 2 A.v., p. 158. 3 In het grote vrouwen- en kinderkamp
Lampersari (Semarang) werd één toestel achtergehouden, een groot apparaat, dat door
de bezitster telkens als er een Japanse inspectie dreigde, in het donker verborgen werd
in een grote kist die in een bergplaats bovenop een stapel lege koffers stond, 'allemaal
uiterst simpel', aldus een der geïnterneerden, 'zoals de meeste geniale plannen, maar
er was een flinke dosis moed ... voor nodig, dit eenvoudige plan ten uitvoer te
brengen.' (Boissevain, p. 225).


