
PROPAGANDAVLUCHTEN

de nacht van 9 op IQ november '43 door een vliegtuig van de Amerikaanse
luchtmacht boven Soerabaja, vervolgens driemaal door bommenwerpers
van de Militaire Luchtvaart van het Knil: op 24 september '44 in de
ochtendschemering boven de Preanger, Buitenzorg en Batavia, op
28 januari '45 in de ochtend o.m. boven Soerabaja en Semarang en
tenslotte op 21 juni '45 (van Morotai uit) boven Zuidwest-, Midden- en
Noord-Celebes.

De in november '43 boven Soerabaja afgeworpen pamfletten (pam-
fletten met een persoonlijke boodschap van de Onderbevelhebber Strijd-
krachten Oosten, schout-bij-nacht Koenraad, die tot zijn vertrek naar
Australië marinecommandant in Soerabaja was geweest') hebben, voor-
zover bekend, de in de Darmo-wijk geïnterneerde vrouwen en kinderen
niet bereikt maar tot hen en de elders in de stad geïnterneerde mannen
is stellig het nieuws van de vlucht doorgedrongen.

De tweede propagandavlucht: die van 24 september '44, was succesvol:
boven de Preanger en Batavia wierpen de twee toestellen die op de romp
en onder de vleugels brede rood-wit-blauwe banen toonden, in totaal
300 000 pamfletten af, de meeste met oorlogsnieuws, vooral oak over de
Geallieerde luchtlandingen in Nederland die de 17de waren begonnen,
maar ook pamfletten met boodschappen van luitenant-generaal van Oyen
en van van der Plas. De bedoeling was dat pakketten met in het Neder-
lands gestelde pamfletten in en bij Bandoeng zouden worden afgeworpen
boven het grote vrouwen- en kinderkamp Tjihapit en de Soekamiskin-
gevangenis en in Batavia boven het vrouwen- en kinderkamp Tjideng,
het krijgsgevangenenkamp van het Xde bataljon en twee gevangenissen.
Het voor Bandoeng bestemde toestel kon het doelgebied niet bereiken,
o.m. omdat Japanse jagers in de lucht waren, en wierp zijn pamfletten
elders in de Preanger af maar het voor Batavia bestemde toestel wist al
zijn opdrachten uit te voeren - welk effect dit had op de Japanners en de
met hen samenwerkende Indonesische nationalisten, zullen wij in hoofd-
stuk II beschrijven. Het toestel vloog laag; het werd door krijgsgevan-
genen en geïnterneerden duidelijk gezien en beide groepen kregen
pamfletten in handen. Van Batavia zuidwaarts vliegend nam het toestel
te Buitenzorg het paleis van de gouverneur-generaal van geringe hoogte

I Koenraad vloog zelf in de betrokken bommenwerper mee; deze wierp ca. 50.000

pamfletten af. 'Vandaag', zo stond o.m. in zijn boodschap, 'vloog ik boven onze stad:
weldra hoop ik weer door de straten te lopen en mijn vrienden terug te zien. Hebt
geduld!' (Tekst van het pamflet in J. Zwaan: Nederlands-Indië 194°-1946, dl. II, p.
I73)·


