
PROPAGANDAVLUCHTEN

weten wij slechts dat enkele van de toen afgeworpen oranje pamfletten
in het vrouwen- en kinderkamp Kampili zijn terechtgekomen: zij brach-
ten het bericht dat heel Nederland was bevrijd en dat koningin Wilhel-
mina er was teruggekeerd.

Aan wat wij omtrent deze vier vluchten konden meedelen, voegen
wij nog toe dat, naar wij aannemen (ook hier zijn geen gegevens over),
de aanvallen van de Geallieerde bommenwerpers op de aardolie-instal-
laties te Palembang, december '44 en januari '45, aan de geïnterneerden
in dat gebied bekend zijn geworden. Dat staat vast voor de overeenkom-
stige aanvallen op Belawan en op de scheepvaart in Straat Malakka; de
eerste, uitgevoerd op 4 januari '45, deed een van de geïnterneerden in
haar dagboek schrijven: 'Zou dit eindelijk het begin van het einde
zijn ?',

Reikhalzend keek men naar dat einde, naar de bevrijding uit.

*

Onvermijdelijk was het dat het verlangen naar de bevrijding telkens weer
leidde tot de meest optimistische geruchten. Men vindt ze in verschei-
dene kampdagboeken vermeld.

Zo werd in het vrouwen- en kinderkamp Poeloe Brayan bij Medan
op 14 juni '42 ('42, niet '43 of '44!) rondverteld dat Britse strijdkrachten
op de Nederlandse kust waren geland. 'We geloven het nog niet zo
direct', noteerde een der geïnterneerden,

'maar zijn toch vol hoop. Ze maken het nog mooier en men zegt dat Den Haag
al bezet is en dat ze in Holland aan het vechten zijn. Het moet waar zijn.

15juni ... Plotseling hoor ik door het huis galmen: 'Holland is vrij!' Ik spring
overeind. We worden er wit van. Zou het heus waar zijn, ik kan het niet geloven.
Ze vertellen me dat ze al met oranje op lopen in het kamp en de kinderen met
feestpetjes. Dat vind ik te voorbarig. Er komen immers zoveel geruchten binnen .

. . . Een klap op ons hoofd, het bericht blijkt onwaar te zijn dat Holland vrij
is. Een ieder is nu down. Ik geloofde het gelukkig niet, dus is het voor mij niet
zo erg."

Vijf dagen later:

1 Van Eyk-van Velsen, p. 125. 2 A.v., p. 22-23.


