
GERUCHTEN

allemaal in de veronderstelling dat we eind augustus-begin september vrij zijn.
Nou ik hoop het maar.'!

Ruim vijf maanden later, begin februari '45:

'Het nieuws is goed. Madoera is in onze handen, vliegveld bij Malang ook.
Soerabaja en Malang plat, enz. Ze schieten al aardig op. Deze maand nog komen
we vrij."

4 maart '45:

'Dagboek, we zijn vrij! Verder kan ik niets zeggen, maar het is zo!! Ik ben tante
Cor om de hals gevlogen. 0, ik kan het niet beseffen. Het is nog zwaar geheim,
maar absoluut 100%. Ik barst ... Het gerucht gaat dat het ons de 8ste meegedeeld
wordt.'

5 maart. R[oosevelt] heeft vannacht gesproken en heeft ons gefeliciteerd met
de wereldvrede!" En dat tussen 8 en II m[aart] de Nippen terugtrekken onder
vrijgeleide. Stelje voor! Toch ben ik benieuwd of we de 8ste wat te horen krijgen.
o zeg, ik hoop het maar .

. . . 8 maart. Er zijn gister tien hoge Nippen in het kamp geweest ... En toen
werden de hantsjo's" opgeroepen bij mevrouw van der Poel en toen moesten ze
zeggen dat alle geruchten van jongens die terugkwamen ... enz., dat die niet
waar zijn enz. Maar dat we vrij zijn, is wèl waar, dat kunnen ze mij niet wijs
maken, want dat is 100%, dus geen gerucht. En juist nu ze dit heeft laten zeggen,
geloof ik er weer in. Eerst kon het er niet in, maar nu wel, nu twijfel ik niet
meer .

. . . I I maart ... De wapenstilstand (het was geen vrede) is weer afgesprongen."

Zo ging bij vele geïnterneerden de stemming op en neer: opgetild
door een golf van optimistische geruchten, viel men telkens weer in het
golfdal als die geruchten niet uitkwamen. Had die wisseling een ongun-
stig effect op het weerstandsvermogen? Vermoedelijk niet. Gegeven de
overtuiging dat Japan verslagen zou worden, waren de golftoppen be-
langrijker dan de golfdalen. De meesten konden eenvoudig niet leven
zonder het optimistische gerucht: 'bedwelming, hoopgever, verlosser',
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