GEINTERNEERDEN

schrijft Rudy Verheem, ‘voortkomend uit de combinatie van isolement,
wanhoop en hoop; zonder kritiek opgeslurpt, een reukloos gas dat overal
doordrong’ — reukloos maar inspirerend. ‘Ik ben er zeker van’, aldus
Leffelaar, terugziend op zijn ruim drie jaar internering op Sumatra, ‘dat
er een groot aantal mensen méér gekrepeerd zou zijn, als wij niet
voortdurend met de meest dwaze berichten overstroomd waren geweest.’
Anderen hebben zich in precies dezelfde geest geuit. ‘Tk zag’, aldus
D. M. G. Koch,

‘kampgenoten sterven van niets dan heimwee naar de vrijheid. Onverantwoor-
delijk vond ik de houding van enkele ‘realisten’ die een minstens driejarig gemis
van de vrijheid voorspelden?, want waar het in de gegeven omstandigheden op
aan kwam was de stemming zo opgewekt mogelijk te houden, desnoods tegen
alle waarschijnlijkheid in’ —

werd Koch gevraagd hoe lang de internering nog zou duren, dan ant-
woordde hij ‘steevast: nog drie maanden.”®

Voor de meesten heeft de internering omstreeks drie jaar geduurd en van
die drie was het laatste jaar, waarin zoveel honger geleden werd en men
zoveel kampgenoten zag bezwijken, veruit het moeilijkste. ‘Na midden
’44 begon men’, aldus dr. van Velden in een meer persoonlijke passage
(zij was geinterneerd in Tjideng) ‘zijn interesse in de meeste zaken te
verliezen. Indien men nu’ (haar studie verscheen in '63)

‘op de internering terugziet, hadden voordien dagen nog een zeker eigen stempel,
maar daarna wordt alles een grauwe massa. Van mijzelf kan ik zeggen dat ik mij
van de laatste twaalf maanden niet herinner, wanneer en in welke volgorde zich
verschillende gebeurtenissen afspeelden. De laatste weken moeten eindeloos lang
hebben geleken. Toen ik na jaren op een dodenlijst van Tjideng van 1945 de
overlijdensdata van kennissen en huisgenoten zocht, bleken ze niet te zijn
overleden in april of mei, maar allen in de laatste drie weken voor de Japanse
capitulatie. Hoewel ik weet dat deze data juist zijn, blijft in mijn herinnering hun
dood maanden voor het einde liggen.’

' Rudy Verheem: Bevrijding zonder bevrijders, p. 42. 2 De Kadt was een van die
realisten. > D. M. G. Koch: Verantwoording, p. 240-41. * Van Velden, p. 411-12.
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