
VROUWEN- EN MANNEN KAMPEN

Drie jaar ontbering en vervuiling, drie jaar isolement en gebrek aan
privacy, drie jaar gedwongen samenzijn met talloze onbekenden - het
vergde geestkracht om zich aan te passen en staande te houden. Het viel
allen die een Westers bestaan als de enige voor hen mogelijke levensvorm
zagen, over het algemeen moeilijker dan diegenen die het vermogen
hadden om zich aan een Oosterse levensvorm aan te passen; het viel,
over het algemeen, intellectuelen ('verscheidenen van hen raakten', aldus
dr, van Velden, 'geheelontredderd') moeilijker dan, zoals dat heette,
ongeletterden (die 'soms als een rots in de branding standhielden' '); het
viel, over het algemeen, mannen moeilijker dan vrouwen. Leffelaar die,
hoe jong ook, een goed opmerker was, kon, van een vrouwen- en
kinderkamp (Poeloe Brayan) naar een mannen- en jongenskamp over-
gebracht (Unie-kampong, later Belawan Estate, nog later Siringoringo),
beide soorten kampen vergelijken. 'Ofschoon', schreef hij,

'het optreden van de vrouwen ... over het algemeen van meer karakter getuigde
dan dat van de mannen, was de sfeer in Poeloe Brayan er minder gezond dan in
het mannenkamp en waren onderlinge verhoudingen er slechter. Men was er
naijveriger ... Ook komt het mij voor dat er een grotere haatdragendheid was.
Vond er in het mannenkamp een twist plaats, dan was die na een uitwisseling
van schuimende woorden of na een lichamelijk treffen voorbij. In het vrouwen-
kamp, waar een handgemeen tot de zeldzaamheden behoorde, bleef een onenig-
heid vaak lang nagisten en kon een onbelangrijk verschil van mening het karakter
van een langgerekte vete krijgen."

'Opvallend' noemde hij het dat de geïnterneerde vrouwen veel aan
occultisme deden, hetgeen hij in de mannenkampen slechts 'bij wijze van
gezelschapsspel' tegenkwam.' Algemeen:

'Als ik de vrouwenkampen overzie en mijn indrukken samenvat, kom ik tot
de globale conclusie dat men er moreel minder ver is afgezakt dan de mannen
in hun kampen. Natuurlijk, ik herinner me genoeg vrouwen die om de drie
woorden 'godverdomme' zeiden, die gapten ofheulden [met de Japanners], maar
desondanks bleef er een zekere gereserveerdheid bestaan en, om het woord nu
maar te laten vallen, een zekere trots. Men zou dit kunnen toeschrijven aan de
kinderen voor wie zij de verantwoordelijkheid droegen en voor wie zij op z'n
minst nog een schijn van eerbaarheid ophielden. Maar in de mannenkampen
hebben ook kinderen gezeten. Voor hen ging daar het respect voor de dingen
die wij nu weer hoog stellen, verloren ... Als er al sprake van een fatsoenver-
plichting tegen de jeugd is geweest, dan had deze voor de mannen het zwaarst
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