
GEÏNTERNEERDEN

behoren te wegen. De vrouwen hebben in ieder geval zo lang mogelijk aan
normale standaarden vastgehouden. Zij hebben dat gedaan met grote zelfopof-
fering en een moed waartegen het gedrag van vele mannen vaal afstak.'!

Dat 'de fatsoenverplichting jegens de jeugd' ook voor de mannen 'het
zwaarst (had) behoren te wegen', mag juist zijn, maar daarbij moet
bedacht worden dat de vrouwen hun eigen kinderen bij zich hadden en
dat heel veel jongens in mannenkampen terechtkwamen waar, doordat
hun vader krijgsgevangene was, vreemden voor hen dienden te zorgen.
De aanwezigheid van die jonge kinderen heeft aan het leven van vele
geïnterneerde vrouwen, en niet alleen van de moeders onder hen, inhoud
en zin gegeven: zij konden in de interneringskampen, zij het onder grote
materiële moeilijkheden, een groot deel van hun als normaal gevoelde
vrouwelijke taak voortzetten. Bovendien was de vrouw in die tijd over
het algemeen gewend, zich te schikken naar de wensen van haar man
- dat zich onderschikken tastte haar eigenwaarde niet aan, terwijl alleen
al het ondergeschikt-zijn aan de Japanner voor vele mannen moeilijk te
verdragen was. Dan moesten in elk kamp huishoudelijke werkzaamheden
worden verricht - voor de meeste vrouwen de normaalste zaak van de
wereld, voor de meeste mannen iets ongewoons. Ook viel het vrouwen
gemakkelijker dan mannen om zichzelf met de primitiefste middelen
enigermate schoon te houden en, in het algemeen, niet af te glijden tot
een staat van verwaarlozing die leiden kon tot een apathie waar de dood
op volgde.

Misschien moet men aan dit alles nog toevoegen dat de Japanners (en
de hen imiterende Koreanen) over het algemeen in de vrouwen- en
kinderkampen minder hard optraden dan in de rnannenkampen." Er zijn
Japanners geweest die, aldus dr. van Velden, 'nog tijdens en ook na de
oorlog (verklaarden) dat ze niet goed tegen de vrouwen opkonden en
zich geen raad met hen wisten.'

Opvallend is het dat het in enkele vrouwen- en kinderkampen tot
protestdemonstraties kwam tegen de hongerrantsoenen (van protesten
tegen het door de Japanners mishandelen van kampsmokkelaars maakten
wij al melding). Zulk een demonstratie, waarbij een Japanner met een
stok geslagen werd, leidde er in een van de kampen bij Medan toe dat
veertig vrouwen zonder eten of drinken werden opgesloten totdat na
drie dagen de naam van degeen die de stok had gehanteerd, werd

! A.v., p. r61. 2 Jegens jonge kinderen traden sommige Japanners soms met een
zekere vertedering op.


