
GEÏNTERNEERDEN

Er zijn, wij herinneren er aan, in heel Indië 225 oorden geweest waar
korte oflange tijd geïnterneerden waren gehuisvest - elk van die oorden,
wij wezen er al op, had een aparte geschiedenis, zoals ook elk van de
bijna honderdduizend geïnterneerden in die bittere jaren een eigen lot
te dragen had. In ons algemene werk hebben wij moeten streven naar
het bieden van een algemeen beeld waarin ontwikkelingen en incidenten
in bepaalde kampen alsmede ervaringen en reacties van individuele
geïnterneerden louter een illustratieve functie hadden. Kunnen wij nu
dit hoofdstuk afsluiten? Neen. Er zijn enkele kampen in de Buiten-
gewesten geweest die speciale aandacht verdienen en op Java hebben zich
in de interneringspolitiek van de Japanners ontwikkelingen voorgedaan
welke wij in het voorafgaande niet konden behandelen maar die toch
uitbeelding verdienen: het interneren van groepen die aanvankelijk niet
geïnterneerd werden, de opheffing van het 'kolonisatie-kamp' Kesilir, de
aparte behandeling van de Joodse geïnterneerden en het bijeenbrengen
en afzonderen van de vooraanstaande Nederlanders waartoe de hoogsten
in rang van de geïnterneerde bestuursambtenaren behoorden.

Op dit alles willen wij nu dieper ingaan.

Enkele bijzonderheden - Buitengewesten

Wij begonnen dit hoofdstuk met de beschrijving van wat zonder twijfel
het minst slechte interneringskamp in Nederlands-Indië is geweest: het
vrouwen- en kinderkamp Kampili bij Makassar. Nu de algemene misère
waartoe de karnpen afzakten is geschetst, kan men eens te meer consta-
teren hoeveel er afhing van de taakopvatting der Japanse kampcomman-
danten. Voor de commandant van Kampili, sergeant Jamadji, golden
dezelfde instructies als voor de andere commandanten - hy' wenste ze
op een correcte wijze toe te passen. De meeste andere commandanten
alsook hun superieuren elders in de Grote Oost en op eilanden als Java
en Sumatra legden die instructies, voorzover daarin een goede behande-
ling werd voorgeschreven (men denke aan het algemene reglement dat
begin november' 43 van het departement van oorlog in Tokio uitging),
naast zich neer en getuigdenjegens lot en lijden der door hen geminachte
geïnterneerden van een verregaande mate van onverschilligheid.

In de inleiding van dit hoofdstuk wezen wij er al op dat van de mannen
en oudere jongens in de Minahassa, ca. honderdzestig, niet minder dan


