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juli '45 overgebracht naar Aik Pamienke bij Rantauparapat, waar zich op
opengekapte plekken in de rubberbossen primitieve barakcomplexen
bevonden - in luttele maanden waren hier veertig sterfgevallen. De
mannen die lange tijd opeengepakt hadden gezeten in kampen die wij in
het voorafgaande al noemden zoals de Unie-kampong te Belawan en
Belawan-Estate, werden in oktober '44, op twee groepen na die eerst naar
Aik Pamienke werden overgebracht om daar de barakcomplexen voor de
vrouwen en kinderen te bouwen, getransporteerd naar een nieuw kamp
aan de rivier de Bila: Siringoringo - daar kwamen ook de twee groepen
uit Aik Pamienke terecht.' Belawan-Estate, een verlaten tabaksonderne-
ming waarvan de behuizing der koelies in de Nederlandse tijd door de
arbeidsinspectie was afgekeurd, was al veel slechter geweest dan de
Unie-kampong; vooral het z.g. hospitaal, een loods met kleine kamertjes
waar getrouwde koelies met hun vrouwen hadden gewoond, was, aldus
een der geïnterneerden,

"iets verschrikkelijks ... De grauwe wanden bedekt met een luguber schimmel
en vuile vegen; op de grond de gore matrassen en de lakens die al in jaren geen
zeep gezien hadden. De uitgeteerde, meest oudere mannen met hun grauwe
baarden en ongekamde haren, gehuld in pyama's, waar de ellebogen doorstaken,
vormden een beklagenswaardig geheel van hopeloze menselijke ellende."

Siringoringo evenwel, eveneens een verlaten rubberonderneming,
waar uiteindelijk ca. vijftienhonderd mannen en ca. vijfhonderd jongens
belandden, gaf nog veel meer ellende te aanschouwen. 'Het was', aldus
Leffelaar,

'in vele opzichten een barbaars kamp. Overdag viel de hitte loodrecht uit de hemel
op een open plek grond midden in het woud. De grond was in de droge tijd
keihard en gebarsten. Er was nergens schaduw. De barakken waren opgetrokken
van hout, met wanden van gevlochten bamboe waar de wind vrij spel door
had.'

Toen de eerste groepen er in oktober '44 aankwamen na een marte-
lende treinreis van anderhalve dag,

'stond het bos [evenwel) krom van de regen en de aarde sopte onder onze voeten
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