GEINTERNEERDEN

Kesilir begon met ca. vier-en-twintighonderd kolonisten: ca. veertien-
honderd Nederlanders, ca. duizend Indische Nederlanders. Zou het daar-
bij blijven? Wackwitz kreeg spoedig te horen dat de Japanners op korte
termijn het aantal tot ca. tienduizend wensten te vergroten. Nu, et
kwamen er geen zes-en-zeventighonderd bij maar slechts ca. achthon-
derd, van wie de grootste groep, ruim vijfhonderd, bestond uit Neder-
landers die eerst in een van de gevangenissen te Soerabaja geinterneerd
waren geweest — zij arriveerden in mei ’43 in Kesilir.

Het kolonisatiegebied bood in de begintijd aan de er aankomenden
een troosteloze aanblik. ‘Verlaten bamboehuisjes doemen op’, aldus de
impressies van de Indische Nederlander Rudy Verheem die er in augustus
"42 werd binnengevoerd,

‘ingezakt enkele, andere afgebrand, haastig verlaten door de verdreven Javaanse
bevolking ... De plaats van bestemming een leeg bamboehuis, de vertrekken
gevormd door gevlochten wanden, bewoond reeds door medegevangenen, en-
kele weken eerder afgeworpen in de leegte. Zwijgende ontvangst, voor enkelen
is nog plaats, in de verte staan hutten leeg voor de overgeblevenen. Bamboepalen,
wanden, een dak van atap!, grond van vastgestampte klei, een kaal erf, ongemerkt
overgaand in de glooiende droge vlakte ... Een matje op de grond, wat kleren
onder het hoofd, de slaapplaats; het leven teruggebracht tot het bestaan van de
oorspronkelijke bevolking, armoedig en slovend hun leven doorbrengend in een
afgelegen oord.’

Hoe lang zou men op die godvergeten plek moeten blijven? ‘Sombere
mannen’ dwaalden er rond,

‘hun wereld verbroken, hun leven ontwricht, verbaasd over gevangenschap en
verlies van heerschappij, onwennig te buigen voor oosterse heersers. Na jaren
van bevelen en gehoorzaamd worden nu doelloos starend, krachteloos, slap, velen
door gramschap en verdriet een snelle dood vindend in het verbanningsoord.”?

Het kamp (waar in totaal vier-en-veertig geinterneerden overleden)
werd evenwel voller en tot de eerste aanvullende groepen behoorden
verscheidenen die van twintig tot vijftig jaar oud waren en die, alle
moecilijkheden ten spijt, de handen uit de mouwen wensten te steken:

‘De verlamming en wanhoop van de eerste weken maakte plaats voor bedrij-
vigheid, men werkte voor zichzelf, voor eigen bestaan en welvaart, de hutten

! gedroogde palmbladeren ? Rudy Verheem: Bevrijding zonder bevrijders, p. 24—25.
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