
VAN DEN EECKHOUT

Hoe kregen de Japanners dat te horen?
In het kamp, dat eerst door Japanse militairen, vervolgens evenwel

door ca. tweehonderdvijftig jeugdige Indonesische politiemannen werd
bewaakt (gecommandeerd door twee Japanners, 'twee zeer onhebbelijke
en gemene individuen"), bevonden zich, zoals wij al in hoofdstuk 6
vermeldden, geïnterneerden die met Japan heulden: ca.veertig 'NSB'ers'
en nog een tweede groep die uit pro-Indonesische Indische Nederlanders
bestond. Dat die laatste groep naar voren kon treden, hing samen met
het feit dat de Japanners in Kesilir de lijn doortrokken die z~ ook al
elders hadden aangegeven: niet de Nederlanders maar de Indische Ne-
derlanders hadden zij trachten in te schakelen bij de (in '42 uitgevoerde,
Japans leiderschap onderstrepende) AAA-actie en in Bandoeng hadden
zij bij de krijgsgevangenen een scheiding aangebracht tussen Nederlan-
ders en Indische Nederlanders. Zo ook in Kesilir. Toen op 20 oktober '42

het toezicht op het kolonisatiekamp door het Japanse leger werd over-
gedragen aan het Japanse militaire bestuur, hield de nieuwe Japanse
commandant, een kolonel, een toespraak waarbij de geïnterneerden in
twee aparte groepen moesten aantreden: Nederlanders en Indische Ne-
derlanders. Eén geïnterneerde was enige tijd tevoren, nadat hij in zijn
behuizing een gesprek had gevoerd met enkele Japanners, opeens uit
Kesilir verdwenen - deze man, Pieter Hendrik van den Eeckhout, kwam
eind oktober, na de toespraak van de Japanse kolonel dus, in het kamp
terug en zette daar onder de Indische Nederlanders een actie op touw die
grote verdeeldheid wekte (en kampleider Wackwitz veel zorgen baarde).

Van afkomst was van den Eeckhout een Indonesiër: een Makassaar,
die evenwel geadopteerd was door een Europeaan en daarmee diens naam
en Nederlandse nationaliteit had gekregen. H~ had gevaren bij de marine
en in '33 deelgenomen aan de rebellie aan boord van de 'Zeven Provin-
ciën'. Kort voor de oorlog had hij werk gekregen op het Marine-
etablissement te Soerabaja. Uit die stad was hij naar Kesilir getranspor-
teerd en toen hij daar eind oktober terugkeerde, deelde hij aan Wackwitz
mede dat hij in het Japans (dat hij, beweerde hij, op Borneo had geleerd)
besprekingen had gevoerd met diverse Japanners; wat daar de inhoud
van was geweest, wilde hij niet zeggen, maar dat werd spoedig duidelijk:
hij bleek een stuk te hebben opgesteld waarin de ondertekenaars zouden
verklaren dat zij graag uit de internering ontslagen zouden worden en
dat z~ bereid waren, deel te nemen aan de opbouw van de 'Groot-Oost-
Aziatische Welvaartssfeer', en zulks dan niet als Indische Nederlanders,

1 J. G. Wackwitz: 'Rapport inzake de kolonisatie-Kesilir', p. I I.


