
ANTI-JOODSE DISCRIMINATIE

aantallen geïnterneerden geen duidelijk beeld, behoudens dan dat wij
hier willen herhalen wat wij al in hoofdstuk 5 schreven: veruit de meesten
die ten tijde van Japans capitulatie geïnterneerd waren, hadden in '42 of
in de eerste maanden van '43 hun vrijheid verloren.

*
Er is in Indië tijdens de Japanse bezetting geen Jodenvervolging geweest,
wèl zijn op Java tegen een deel van de geïnterneerden die Joden waren,
speciale maatregelen genomen.

Japan kende in de jaren '20 en '30 enkele antisemietische groeperingen
waarin officieren een rol speelden die tijdens Japans mislukte veldtocht
in Siberië, kort na de Russische Revolutie, contact hadden gehad met
Tsaristische officieren welke in die revolutie slechts het werk van Joden
hadden gezien. Deze antisemietische agitatie (zij was veelal gekoppeld
aan agitatie tegen de Vrijmetselaars) nam in de jaren van de Tweede
Wereldoorlog in kracht toe en er verschenen toen in de dagbladen in
Japan menigmaal antisemietische artikelen. Effect op het regeringsbeleid
had die agitatie niet - er waren bovendien publicisten die betoogden dat
het, als het waar was dat de Joden, zoals het heette, 'de wereld beheer-
sten', juist in Japans belang was, met hen samen te werken. Hoe dat zij:
de Japanse autoriteiten stelden zich jegens de Joden die in Japan, Mand-
sjoerije en China woonden, tolerant op; in Japan waren dat maar wei-
nigen maar in Mandsjoerije leefden ten tijde van het uitbreken van de
oorlog in de Pacific ca. zesduizend Russische Joden en in Sjanghai had
zich toen een kolonie gevormd van ca. zeventienduizend Joodse vluch-
telingen uit Duitsland en Oostenrijk en uit verschillende andere Cen-
traal- alsook Oost-Europese landen. Deze twee groepen werden met rust
gelaten. Trouwens, de meeste Japanners begrepen er niets van wanneer
over 'het Joodse gevaar' geschreven werd: Joden waren voor hen Euro-
peanen die er een eigen soort Christendom op na hielden. Aan de regering
was uiteraard bekend dat de Joden in Duitsland en in de door Duitsland
bezette landen scherp werden vervolgd, maar voor Duitse vertogen dat
het ook in het Japanse machtsgebied tot zulk een vervolging moest
komen, waren de meeste Japanse autoriteiten doof: zij zagen er de zin
niet van in en die vertogen werden gezien als een vorm van ongewenste
inmenging.

Toen de Japanners Indië bezetten, woonden daar enkele duizenden
Joden: hoofdzakelijk Nederlanders, van wie men de mannen bij het
bedrijfsleven, in ambtelijke en wetenschappelijke kringen, bij het onder-
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