‘DE ‘BANDJIR’ VAN DE WANHOOP’

jongste was geboren toen vader al maanden weg was en zij had nooit meer enig
bericht van hem ontvangen. Ze zei: ‘Dat ik mijn man misschien niet meer
terugkrijg, daar heb ik allang geen tranen meer voor, maar dat ik nu een aversie
voel voor de gloeiende koortslichaampjes van mijn eigen kinderen, daar kan ik
nachten om huilen.’

We zaten buiten hoewel het ver over tijd was en Nippon streng controleerde
of niemand de hutten verliet. Die nacht, een maannacht van onwerkelijke
lieflijkheid, stroomde de bandjir van de wanhoop over ons heen.

Zo lagen we in walmen van dood en bederf en de sterksten hielpen dagelijks
de ergsten naar het hospitaal dragen en de zwaksten en de ouden en de jonge
kinderen stierven en werden begraven in een mat, omdat er geen hout meer was
voor een kistje, in dit land, rijk aan boomsoorten.

Een kort gebed, de vrachtauto die dichterbij reed en de zusters van het
hospitaal, die de baar erop schoven en het houten kruis aanreikten. Als de motor
aansloeg, sprong de Nippon-sergeant op de treeplank en zo, tot het laatst toe
bewaakt, reden onze jonge kinderen naar hun soldatengraf.”

*

Kwam de bevrijding nog op tijd, wat dan?

Bij de vrouwen, voorzover zij getrouwd waren en kinderen hadden,
overheerste de wens dat zij weer normaal voor die kinderen zouden
kunnen zorgen en dat zij met hun man herenigd zouden worden. Over
de vraag wat in de bevrijde samenleving diende te geschieden, braken
de meesten zich het hoofd niet — zij hadden er al de energie niet voor
en bovendien werd alles wat met politieke vraagstukken samenhing, als
een mannenaangelegenheid gezien.

Onder die mannen nu was er één groep die zich wel degelijk bezig-
hield met de vraag wat bij de komst der Gealliecerden aan maatregelen
moest worden genomen: de groep der prominenten.

Vrijwel alle geinterneerden hoopten dat zij na de bevrijding in hun
leven de lijn die door de komst der Japanners verstoord en door de
internering afgebroken was, ongewijzigd zouden kunnen doortrekken.
Vrouwen hoopten op het herstel van een normaal gezinsleven, mannen
op hervatting van hun carriére. Wie, hetzij bij de overheid, hetzij in het
bedrijfsleven vooraan had gestaan, wenste niet anders dan zo spoedig
mogelijk weer een eigen bijdrage te geven aan de wederopbouw van de
Indische samenleving die, dat kon men al uit de hongerrantsoenen

! Beb Vuyk: ‘Boerderij Makassar’, p. 2—3 (IC, 81277).
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