
GEÏNTERNEERDEN

afleiden, door de oorlog en het Japanse wanbeheer zwaar geschonden
was. Een zo spoedig mogelijk herstel van het Nederlands gezag stond
daarbij voorop.

Het is vooral de groep der prominenten geweest die zich daar reken-
schap van heeft gegeven. Toen Japan capituleerde, vormden bijna alle
geïnterneerden, afgeslotenen als zij waren in ver uit elkaar liggende
kampen, politiek-passieve groepen, niet in staat tot het ontwikkelen van
enig algemeen initiatief dat buiten het vlak lag van het allereerst nodige:
de hulpverlening. Voor de groep der prominenten gold dat niet: onmid-
dellijk na Japans capitulatie is van haar midden uit op Java een poging
ondernomen om weer belast te worden met de uitoefening van het
algemeen bestuur - het feit dat die poging is mislukt (wij komen er in
ons volgende deel op terug), mag ons niet verhinderen, aan die groep
speciale aandacht te schenken. Het weergeven van haar ervaringen heeft
trouwens het bijkomend voordeel dat de lezer één groep geïnterneerden
kan volgen en aldus, ter afsluiting van dit hoofdstuk, nog eens een beeld
krijgt van de wisseling van omstandigheden die zich in het bestaan van
alle geïnterneerden heeft voorgedaan.

Wij dienen dan terug te gaan naar de eerste dagen van de Japanse
bezetting van Java en wel naar Indië's hoofdstad, Batavia.

*

Op 9 maart '42, vier dagen na de komst van de Japanse voorhoede,
werden in Batavia, zoals wij al in ons vorige deel vermeldden, de
Europese kaderleden van de stadspolitie in de Glodok-gevangenis opge-
sloten, samen met de Europese officieren en een deel van de leden van
de Stadswacht, bij elkaar ca. vierhonderdvijftig man, en samen met de
resident van Batavia, mr. eh. W. A. Abbenhuis, en een aantal bestuurs-
ambtenaren. De resident en de bestuursambtenaren werden daags daarna
naar de gevangenis-Struiswijk overgebracht, de overigen bleven in Glo-
dok en werden in die van wandluizen wemelende gevangenis twee
weken vastgehouden.

Op 25 maart moesten ook de mannen van de stadspolitie en van de
Stadswacht onder gewapend geleide naar Struiswijk verhuizen. 'Wij
(liepen) er bij', aldus een inspecteur van politie,

'met vervuilde, ongeschoren, lijkbleke en vermagerde gezichten. Europese vrou-
wen die onze stoet zagen passeren, barstten in een huilbui los, zelfs de Indone-
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