DE PROMINENTEN IN STRUISWIK

goed op de hoogte — er vormde zich daar zodoende een kern van
vastberadenen die, geen ogenblik twijfelend aan Japans nederlaag, voor
zichzelf hadden vastgesteld wat zij in Batavia zouden ondernemen, zodra
die nederlaag naderde of een feit was.

Die vastberadenheid werd versterkt toen zich omstreeks juli ’42 in
Struiswijk een crisis voordeed doordat de Japanners eisten dat de gein-
terneerden, die immers als ‘vreemdelingen’ golden, de gebruikelijke
verklaring van gehoorzaamheid aan het Japanse leger zouden afleggen.
Hierover vonden bewogen debatten plaats. Enkele geinterneerde juristen
betoogden dat een afgedwongen verklaring geen waarde had en dat
bovendien datgene wat de Japanners vroegen, in de lijn lag van de
Aanwijzingen van het gouvernement, maar die argumenten maakten geen
indruk op vijf geinterneerden: luitenant-kolonel B. H. Gronewold (com-
mandant van de Stadswacht-Batavia), dr. ir. H. M. J. Hart (hoofd van het
Centraal Kantoor voor de Statistiek), A. Ritz (hoofd van de Gouverne-
ments-accountantsdienst), mr. M. de Niet (zendingsconsul te Batavia) en
jhr. dr. W. Strick van Linschoten (directeur van de hoefsmidschool van
het Knil). Die vijf weigerden hun duimafdruk te plaatsen onder de
voorgelegde verklaring; zij werden afgeranseld en in aparte cellen opge-
sloten waar zij op half rantsoen werden geplaatst en geen boeken of
rookgerei kregen — ook mochten zij zich niet scheren en kregen zij geen
gelegenheid tot baden. ‘Over het algemeen was er’, aldus later een
kapitein van de Stadswacht, K. Hoonstra, ‘grote waardering voor hun
flinke houding’ — ‘zwakkeren’ trokken zich op aan het door de vijf
gegeven voorbeeld.!

De kern in Struiswijk was niet de enige die tot stand kwam. Er vormde
zich een tweede in de Soekamiskin-gevangenis bij Bandoeng waar de
Japanners ambtenaren van het Binnenlands Bestuur concentreerden die
in april ’42 waren opgepakt en eerst in of bij hun standplaats waren
opgesloten.? Academici en vooraanstaande figuren uit het bedrijfsleven
werden aan hen toegevoegd en begin september ’43 kwamen daar uit
Struiswijk weer de deelnemers aan de besprekingen in het Olcott Park-

! K Hoonstra: Verslag, p. 4. 2 In Djokjakarta kreeg in september 42 één bestuurs-
ambtenaar die ernstig ziek was geworden, de gelegenheid om voor zijn herstel naar
huis te gaan; hij bleef daar elf maanden (hij was gehuwd met een Indisch-Nederlandse
vrouw) en kon met een niet-ingeleverd radiotoestel elke dag een paar uur naar de
Geallieerde nieuwsuitzendingen luisteren. ‘De berichten werden’, rapporteerde hij na
de oorlog, ‘via doktoren, dominé’s, enige burgers en employé’s van suikerfabrieken
doorgegeven. Teneinde het komen en gaan van al deze mensen te camoufleren had
mijn vrouw een koekbakkerijtje aan huis opgezet.’ (B. de Jong: Verslag, p. 3).
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