
GEÏNTERNEERDEN

hotel bij benevens alle andere hoge ambtenaren die een maandsalaris
hadden gehad van f 900 of meer. In totaal ging de Soekamiskin-groep ca.
tweehonderd prominenten tellen en naast hen waren nog ca. honderd-
vijftig andere Nederlanders (en ca. driehonderdvijftig Britten) in Soeka-
miskin geïnterneerd.

De Struiswijk- en de Soekamiskin-gevangenis werden begin '44 als
interneringsoord voor mannen opgeheven. Uit beide gevangenissen wer-
den de meeste geïnterneerden naar het kamp van het XVde bataljon in
Bandoeng overgebracht, de prominenten evenwel eerst naar het kamp
van het IVde en IXde bataljon in Tjimahi en vervolgens, in oktober '44,
naar een ander kamp in diezelfde plaats: Baros III.

Het kamp van het XVde bataljon zag er uit als een Duits concentra-
tiekamp: er was niet alleen een omheining met prikkeldraad maar er
waren ook wachttorens. Het was een groot kamp - liep men het binnen
de omheining rond, dan nam dat een half uur in beslag. Hier waren
tenslotte ca. tienduizend geïnterneerde mannen bijeen, 'de allerkleinste
Indo's uit de kampongs', schrijft Rudy Verheem, 'naast hogere bestuurs-
ambtenaren en miljonairs; op elkaar gepakt, mager, hongerig, sommigen
nog in het bezit van gesmokkelde edelstenen of geld, de meesten dood-
arm." Die doodarmen konden enig geld verdienen: 15 cent per dag voor
wie bereid was, buiten het kamp aan de door de Japanners ingestelde
corveeën deel te nemen: onderhoud van wegen, leeghalen van de door
de vrouwen en kinderen verlaten interneringskampen, aanleggen van de
al eerder vermelde spoordijk op de Bandoengse hoogvlakte." "s Ochtends
in rijen van vijf', aldus Verheem,

I Rudy Verheem: Bevrijding zonder bevrijders, p. 46. 2 Een van de bij het treincorvee
ingedeelde geïnterneerden, de bestuursambtenaar drs. R. C. Kwantes, schreef hierover
kort na de oorlog in brieven aan familieleden in Nederland het volgende: 'Dit
treincorvee oftewel Niptourwas beter dan het andere koeliewerk in de stad Bandoeng.
Je kreeg dubbel rijst en brood en betere soep. Bovendien olie, meer suiker en tabak.
's Morgens om zeven uur Tokio-tijd (dat heette 'stinktijd' ) aantreden. Dan maar staan,
staan. Circa half negen naar de trein, negen uur vertrek, ca. half elf aankomst op het
werk. Daar om vijf uur aantreden, zes uur vertrek, ca. kwart over zeven of half acht
thuis. 'Ziet de Preanger met de Niptour'; was de leus. Onderweg werd er zwaar
gehandeld met de heiho's. Meestal kleren tegen geld, soms ook wel tegen eieren en
klapperolie. Die kleren waren vaak gegapt uit het ontruimde vrouwenkamp [te
Bandoeng]. Nu, ik heb onze Jan de Europeaan in Indië leren kennen! Bedroevend.
En niet alleen speciaal de mindere man. Ook de hoge pieten stonden moreel vaak op
een zeer laag peil. Ik bedoel op het gebied van corruptie. Ons kamp werd door ons
Corruption Headquarters genoemd.'
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