KAMP VAN HET XVDE BATALJON

‘aantreden voor de poort van het gevangenenkamp, overzichtelijk voor de be-
wakers, bereid om geteld te worden. Een broek vol gaten, de slijtplekken versteld
met bonte lappen, een single-tje met winkelhaken, een gescheurd overhemd.
Blote voeten of houten klompjes, een leertje om de voet, klep-klepperend als de
Chinese marskramer. Een etensbakje en een lepel met een touw om het midden.
Tellen en weer tellen. Buigen. Heel diep, het gezicht naar de plaats waar de
zonnezoon, keizer van Japan, zich bevinden zou. Een laatste maal tellen, schorre
Japanse stemmen, hier en daar een schop, geduldig en machteloos verdragen. In
beweging schuifelend, een ordeloze, lange keten van mannen, geen militaire pas,
als men maar liep en de rij van vijf, magisch getal voor de zonen der zon, bewaard
bleef. Bewakers voor, achter en opzij, nors en vijandig kijkende Javaanse heiho’s,
het geheel onder aanvoering van een Japanner, balancerend op zijn fietsje. De
frisse lucht van de bergstad vlak na zonsopgang, het eens zo elegante oord
onherkenbaar verminkt door eindeloze bamboe-omheiningen, prikkeldraad, on-
kruid, verwaarloosde wegen en gebouwen. Op een afstand de inheemse bevol-
king, met geen blik hun gedachten verradend, noch vijandig, noch vriendelijk,
onbewogen toekijkend, gestaag hun bezigheden vervolgend’ —

maar dan nadert zulk een colonne de stadsgedeelten waar niet-geinter-
neerde Indische Nederlanders wonen, en ddir wordt gereageerd — van-
ddir komen

‘de klanken, speciaal bedoeld voor ons, de gevangenen, de colonne: zingen vaak,
een kort liedje, onmiskenbaar sprekend van bevrijding, doorzetten, niet de moed
verliezen, een piano met een steeds herhaald brokstuk: Jatfendrai toujours’ —

‘ik zal steeds wachten’.

Klanken, trouwbetuigingen als deze, waren voor sommigen in het
kamp van het XVde bataljon waar men wist dat Japan steeds sterker in
het nauw werd gedreven (er waren in het kamp drie clandestiene radio’s),
slechts een aansporing temeer om de uitoefening van het algemeen
bestuur, onmiddellijk na de bevrijding, in verdere voorbereiding te
nemen. De uit Struiswijk afkomstige groep, die daar al omstreeks vijftig
nood-ordonnanties had opgesteld, trad voorzichtig op. Op initiatief van
kapitein Hoonstra ging zij eerst na wie in het kamp van spionage ten
gunste van de Japanners werden verdacht — nadien werden de taken, als
in Struiswijk al vastgesteld, opnieuw verdeeld. Een gepensioneerde ko-
lonel van de Generale Staf van het Knil, later lid van het Militair
Hooggerechtshof, M. E. A. van Goor, kreeg de leiding van een (met de
OD in Nederland te vergelijken) geheime organisatie en een rechterlijke
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