
EEN JAPANSE WAARSCHUWING

Die laatste Zin was een nauwelijks verholen dreiging met massale
internering.

Er kwam uit de kring der Indische Nederlanders voorshands slechts
één instemmende reactie, nl. van een meer dan zestigjarige Indische
Nederlander, P. F. Dahler, die van 1908 tot 1917 bestuursambtenaar was
geweest (o.m. controleur op Bali), vervolgens tot '34 ambtenaar bij het
Kantoor voor de Volkslectuur en in '41 een functie had gekregen bij de
Regeringspu bliciteitsdienst. Hij was voor de Eerste Wereldoorlog een
aanhanger geweest van de door E. F. E. Douwes Dekker opgerichte
Indische Partij die de vorming van een onafhankelijk Indië had bepleit,
later werd hij lid van de Indische Sociaal-Democratische Partij; deze had
hij in dejaren '20 tot ljo een zestaljaren in de Volksraad vertegenwoor-
digd en vervolgens was hij in het begin van de jaren '30 partijsecretaris
geworden. Men moet wel aannemen dat hij met Ellendt, Endert en van
der Tas contact had gehad, althans: in een interview met een verslaggever
van het japanse persbureau Domei, dat in minstens één Indonesisch
dagblad werd opgenomen, drong ook hij op samenwerking met de
japanners aan': hij verklaarde zich 'zeer dankbaar' jegens de japanners
'wegens hun waarschuwing, doordat daaruit nogmaals gebleken is, hoe
ruim en juist het regeringsoordeel is.' 'De Indo-Nederlandse samenle-
ving dient nu', zo werden zijn uitlatingen weergegeven", 'te niet gedaan
te worden hier te lande, dat wil zeggen dat een Indo-Nederlander
(Indo-Nederlandse) zich niet alleen als een Indonesiër (Indonesische)
moet beschouwen doch ook moet hij (zij) louter een Indonesiër (Indo-
nesische) worden. Degenen die dat niet willen, moeten voorgoed een
vreemdeling (vreemdelinge) worden.'

Die uitspraak kwam het streven van Ellendt, Endert en van der Tas
niet ten goede: zij' hadden op een speciale loyaliteitsverklaring aange-
drongen maar Dahler, die slechts eenmaal Nederland had bezocht en er
zich niet thuis had gevoeld, was wezenlijk verder gegaan: hij had het
opgeven van de Indisch-Nederlandse identiteit bepleit.

Op 12 maart '43 tekende jansen in het 'radiokamp' ,in zijn dagboek
aan dat van de actie van het drietal 'niets terechtgekomen' was - alleen
'sommige IEV'ers' (leden dus van het in '18 opgericht Indo-Europees

I Tekst van het interview, als opgenomen in het Indonesische dagblad Tjahaja (Ban-
doeng), in NI, p. 455 (vertaling). 2 Wij maken deze reserve omdat tijdens de oorlog
door de Japanners verschillende interviews zijn gepubliceerd, O.m. met gouverneur-
generaal van Starkenborgh en met generaal ter Poorten, die een goeddeels gefanta-
seerde inhoud hadden.


